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BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN ! 


AP'ye; MHP'li, MSP'li hükümete karşı çıkan mesaj ve telgraflar geliyor 


CHP'deki eğilim. 
MSP'yle de olsa hükümet kurmamak yönünde 


APve CHPdünü 


Cumhurbaşkanlığı, toplantılarla geçirdi 


İİ sN 


Ankara, durum değerlendirmesinde 


MHP'li hükümet istenmiyor 


© Düğümün çözülmesini istemeyenler yeni bir 
MC veya CHP-MSP peşinde 


©'AP."Rejim 


Demirel: 
Görevin kime verileceği 
Ecevit'i ne ilgilendiriyor? 
"Ecevit, istemem, yan 


cebime koy diyor 


ANKARA (ÖZEL) 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel,Ecevit'in "Baş bakanlık görevinin Demirel'e verilmesinin uygun olacağı" şeklindeki sözleriyle ilgili olarak .""Görevin kime verileceği Ecevit'i niye alakadar ediyor anlayamadım" dedi. 
Demirel, 25 Ekimde CHP' 
nin İş Bankasını ele geçirmeye çalışacağını da savunarak. "bu facia olur” (Devamı sa.7. sü.9'da) 


Erbakan: 
Demirel hükümeti almalıdır. 
Kaçamaz kovalarız 


ANKARA (ÖZEL) 

MSP Genel Başkanı Necmeltin Erbakan batıllardan birisinin iflas ettiğini, sıra- nın Adalet Partisinde oldugunu söyledi. AP'nin bir kere daha denenmesi gerektigine işaret eden Erbakan 


cevit, hükümet tartışmalarında şimdilik taraf olm mak eğiliminde. Erken seçim yerine Demirel hükümetini öne sürüyor. 


“AP'nin millete bir kere daha çeşitli vaadlerde bulunduktan sonra, milletin bir 

oyunu aldığına 
(Devami sa.7, sü,7'de) 


kısımının 


Vatandaş 


ve devlet k buhranı Kİ 2 konuşuyor: sona erdi” à W (HP 


BA Ùc voad etti. 
A “73 Bir bile yapmadı” 


Do ABDULLAH KURTAY 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara'da resmi, gayri-resmi toplantılar birbirini izliyor. Kafa kafaya verilerek yapılan görüşmelerde, seçimlerden 


YENİDEN KAVUŞMANIN HEYECANI: Üç kişilik bir şuveriyor. Yeniden buluşabilmenin sevinci içinde, eller sıkılıyor. Sarılıp öpüşülüyor. Ne bombalar patlasın, ne kurşunlar sıkılsın. Hepsinin isteği bu barış ve kardeşliğin hiç bir güç tarafından engellenmemesi 


grubun arasından iki sınıf arkadaşının elleri bulu- à 


sonra ortaya çıkan durum karşısında nasıl bir yol izleneceği tartışılıyor. 

Cumhurbaşkanının dün bütün günü, köşkte bir durum değerlendirmesiyle geçirdiği, bu ç®e lışmanın bugün ve yarın sabah da devam edeceği öğrenildi. Korutürk yarın saat 17.00'de AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'i köşkte kabul edecek. Cumhurbaşkanının daha sonra diğer liderlerle de görüşmesi bekleniyor.  Başbakanlığa atama bundan sonra yapılacak. 

AP'de ise önceki geceki Başkanlık Divanı toplantısından sonra, dün de Genel İdare Kurulu, gelişmeleri ele aldı. 

CHP'de dün yapılacak 


İstanbul İl Başkanı Ünal CHP oylarındaki düşmeyi günlük yaşantıdaki sıkıntılara bağlıyor. 


CHP Istanbul İl Başkanı Ünal: 


“Sorunların geçmiş 


iktidarlardan kaynaklandığını 


Hüseyin Altınkaya 
(Çiftçi) 


Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme ve milletvekili ara seçiminde CHP'nin. uğradığı yenilgiyi vatandaşlarla tartışmaya dün de devam ettik, Konuştuğumuz kişilerin çoğu, ya kuyruktaydı, ya günlerdir halledemediği bir işin peşin; deydi. 

İyice görülüyor ki, daha önce oyunu CHP'ye vermiş vatandaş, 14 Ekim seçiminde ya sandık ` başına gitmemiş; ya da gitmiş,fakat oyunu CHP' 
ye vermemiş. Her sorumuza sanki ağız birliği etmişlercesine verdikleri yanıt şuydu: "Her şey ortada. Umut verdiler, umut yitirdiler Vadettiler, yokluğa, za- ma boğdular. Daha ne olsun?" 


Gençler 
£ huzur içinde okumak istiyor 


olan Genel Yönetim Ku- " “CHP'DE ZENGİNİN rulu toplantısı bugüne er an ma | EKMEĞİNE telenirken. CHP'li yö- YAĞ SÜRDÜ" 


neticiler, Ankara'da açıklanmayan bir yerde durumu tartıştılar, 

(Devamı sa.7, sü.7'de) 


Yukarıdaki sözler, 22 
senelik şoför ve senelerdir oyunu CHP'ye vermiş Hüseyin İnan'ın. Bakın, bu konuda neler diyor, İnan. 

"Bu kadar da olmaz. 
Tek umudumuz, her şe- 


İBRAHİM ALTINSAY 

CHP 14 Ekim seçimlerinde neden başarısız oldu?, .. 

Seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı bu soruyu, CHP'nin en büyük örgütünün, İstanbul il örgütünün başında bulunan kişiye yönelttik. İl Başkanı Erol Ünal CHP'nin seçimlerdeki 


başarısızlığını, sorunların geçmiş iktidarlardan devralındığının halka yeterince anlatılamamasına ve CHP'nin Mecliste yeterli çoğunluğa sahip olmamasına bağladı, Ünal, bu nedenle CHP'li seçmenin sandığa gitmediğini öne sürdü. 

(Devami sa.7, sü,1'de) 


pa S TEE E TN . yimizdi CHP. Tüm emek- 

© Yöneticiler: “Dileğimiz Seçim çiler, köylüler umut bağ: 

ici j itim” lamıştı. Ama ne oldu? 

huzur içinde bir eğitim sonrasi wv Yine zenginlerin ekme- 

i ANKARA (ÖZEL) l Askeri Savcı Mı ir ğine yağ ai Öne 

2 İl Orta öğretim kurumları dün yapılan törenle yine bize, dar gelirli va- 

ÖĞRENCİLER OKULA: VELİLER KUYRUĞA, öğrenime reyi Öğrenimin ilk günü konuştu- not arı tandaşa oldu. Her ne ka-Okullar açıldı, kitapevleri önü böyle oldu. ğumuz öğrenciler ve yöneticiler yeni öğrenim Nimet Arzık dar geçmiş hükümet ağır 


(Fotoğraf: Abdullah KURTAY) yılında ortak dileklerini tek cümleyle belirttiler: 
“Huzur içinde bir eği- 


tim istiyoruz”. 


Elçiliğini basanlar için idam istemini tekrarladı 


@Çarşamba 


(Devamı sa, 7. süde), Halil Kaya (Küçük çiftçi) 
7. SAYFAMIZDA ve 


BAŞY, 
Seçim sonuçları üzerine (1) 


Halkın verdiği 


Hükümet sorunu çeşitli çevrelerde tartışma konusu 


CHP Ankara 


HABERİ 4. SAYFADA 


SE Akıldaneler 
ABD Temsilciler 


30 bin işçinin MESS'e 


Meclisi Milletvekili Durukan: Töb-Der binasına (5 akeyonu mu? CHP'ye bügine kadar akil 

iii Türkiye” yi de arg] "CHP, Demirel'in © karşı mücadeleye lee Hi emen gerektigini ayy olar CHP 

Doğu Perinçek kapsayan yardım MS yi f] kuracağı hükümeti hazırlandığı bir sırada... halk oraları e 

a l tasarısını onayladı desteklemelidir M den-i TKP’ nin e Donice Roi sek Naer fena 

EEE e E „ganea | Maden-iş, EDA enata amarina 


1977 seçimlerinde MC hükümetinde yer alan 
MHP'nin terörüne karşı, CHP'nin savunduğu öz- 


lisi Türkiye'yi de kapsayan 2,8 milyar dolarlık 


nucunda hükümetin istifasıyla ortaya çıkan ye- 


izmir mitingine 


Sanayi ithalatı 


başarı kazanmasını sağlarmış. 
Böylesine "parlak" fikirleri ortaya a- 


gürlük ve barış siyasetlerini destekledi. Dört gün dış yardım tasarısının ni durum konusunda çe å A ği = tanların ve yazılar yazanların en tehlikeli önceki ara seçimde ise, Türkiye halkı, ipleri son biçimini onayladı. | şitli çevreler görüşleri” 21 mil n lira için 64.1 milyon gördükleri ise CHP'nin AP ile anlaşarak Rusya'nın elinde olan sahte sol'un zorbalığına Temsilciler Meclisi ni ME E ci d | h r erken seçime gitmesidir., A güçlü bir "hayır" demiştir. ve Senato gannan İ NE VAPIVOR? yone ii S Ti | olarlık tahsis k Bu AE emi nei me nine Dikkat edilirse halk, hangi zorbalık odağı ayrı ayrı iştirilen —Seçimleri boy- 5 ; h H ildi oydukları, ya kırk katır, ya Kırk satır devlet içinde mevziler kazanırsa, onu daha m OR ET | kot edenler, oy kuk mpi endika araa arcamı a belgesi verildi mir CHP'nin önüne konulan ise önemli bir tehdit olarak görmekte ve esas dar- í n 7 lanma yüz "CHP, Demirel'in kuraca- MEn Sip È 3 ANKARA (THA) unalım stratejisidir. P olmaz önebesini de ona yöneltmektedir. Halkın 1973 ve miyonmaa soniyali & bir hükümeti koşulsuz |  ® Politika gazetesinin Z7 milyon zararıda Sanayi ve Teknoloji riler getirecek, böylece Türkiye yeniden 


1977 seçimlerinde 12 Martçılara ve MHP'ye 
karşı CHP'ye umut bağlaması bu gerçeği yansıtıyor. 21 aylık Ecevit döneminde ise, MHP devlet içinde elinde tuttuğu mevzileri birer birer kaybederken, bu defa, dünya çapında yük- 


ni aldıktan sonra onaylanmak üzere geri gönderilmişti. 

1,5 milyarlık büyük bölümü Mısır ve İsrail'e verilecek kredilere ayrılan tasarı, Türkiye'ye as- 


—Bir şey dememiş. Onlar seçimin gelecek pazar yapılacağını sandığı için "boykot" diye ba- 


artmasına ne demiş? | 


Zırıp duvarlara yazı 


desteklemelidir" derken, AP, CHP, MSP, MHP İzmir İl Başkanları da konuya ilişkin görüşlerini açıkladılar. 

CHP Ankara Millet- 


Maden-İş kasasından karşılandı. 


eTKP' nin adayı Beria Onger' in 


seçim masraflarının büyük bir kısmını 


yine Maden-İş karşıladı 


Bakanlığınca eylül ayı içerisinde sanayi ürünü ithalatına imkan tanıyacak 64.1 milyon dolarlık tahsis belgesi verildiği öğrenildi 


daha da içinden çıkılmaz sorunların içine yuvarlanacak, Yeni bir MC veya CHP-MSP koalisyonunun olamayacağı bellidir. Buna rağmen Ecevit'in önüne hu secenekleri 

(Devamı sa.7, si.5'de) 


P 3 “da j v devam edi- x EL ti SER (Devana çan, A aN keri hibe yardımını kal- e İ vekili ve Türk Harp-İş BUGÜN 4. SAYFAMIZDA , THA'nın verdiği bil- Aydınlık dırmakta, ancak düşük Ke Nİ ANCI Sendikası Genel Başkanı > 7 giye göre, bir ay içerisin- LATE , ei a 
(Devamı sa.7, sü.9'da) amana nn em (Devamı sa. 7, sü.3'de) (Devamı sa.7, sü.9'da) 


Gene Sayın Kültür Bakanına müjdeler olsun... 


Yeni çeviri derginiz elime geçti. 
Tıpkı düşündüğüm gibi çıktı. Olaylar banahak verirse üzüntüm artar ancak. 

Diyeceksiniz ki. . . sana baş vurmadık ki?". , . Vurdunuuuz,Diyeceksiniz ki “senden yararlanmamız için, sayın Ecevit bile bize, resmen yazmadı mı? Hay tanrınm nankör kulu” 


Tamam da...ben, bu koşullarda yararlanamayacağınız için, "hayır" dedim, kendi udubumca. . . Sayın Ecevit'in, beni önermesine gelince de, iznimi almış m:?. . . Bu tür protokole ben çok önem veririm de!. . 

Çeviri dergisinde, bir tek şeyin 


üstünde duracağım, iki tek degil... 
O tek şey de. . . Dış İşleri Ba- 


kanlığı Kültür Dairesi Genel Müdürü Yıldırım Keskin'in, çarşaf çarşaf Fransızca dilinde "Un Homme a VEsprit Sain" diye üç perdeli bir pPiyesinin yayınlanması. . . Yoksa bu başka bir Yıldırım mı? 

Şimcik büyük elçi olarak atandı. 
Bu dinlenceler, elbette, azıcık hava aldırır, anımızla şanımızla bizi temsil etmek için. Bir türlü gidemiyor nedense... 


Simdiye değin, zaten, kültür Hobby'si olan sayın Büyükelçi Hamit Batu'dan başka, pek kültür bahçemizi bereketlendiren (yabancıların gözünde canım) kişiye, Şaşırıp toslamadım. Siz tosladınız mı, sevgili okurlarım?. . . Biri, Kahire'de, Namik Kemal'in "Vatan veya Silistre" sinin bir perdesini oynattığı için övünürdü. O bir perde Kahire'de kor diplomatiğin gözünü nice yaşartmıştır!. . . Bir tek perdesinde, üç perde de kim bilir neler olmazdı! 

Öbürü, bir Tepelik sergisini, belde belde dolaştırdı gene yaptığı- nın büyüklüğüne inanıp!... 

Bir başkası, hiç bir şey yapmazdı da, ülkenin kültürüne ayrılmış onlarca milyonu Maliyeye uslu akıllı teslim ederdi: "Tasarruf yaptık" diye... 


Ben Dışişleri Bakanı olsam, her sene, tırnak tırnak, pençe pençe, gerçekleştirmek istediğim ve büyük bir programın bir parçası olması gereken şeylere yana yakıla Maliyecileri inandırıp bir on milyon daha koparmaya yardımcı olmayan Kültür Dairesi Müdürünü kolundan tutup... dışarıya postalardım!. . . Sıla özlemi çeksin diye! 


Şimdi.. 


1) Bu piyes, enleme ve boylama, çeviride neden yayınlandı?. . . Sayın Yıldırım Keskin, o görkemli ve tamtamlı dairenin başı mı diye? Hiç bir şey değişmeyecek mi, bu sonsuz paslaşmada?... . 


2) Yoksa yeter derecede, yaba- nın dilinde, metinmi yoktu, elde! 
O zaman, yabandan Türkçeye aktarılmış metinler yeter ve artardı. . . 
Bre! Bizde çünkü dil bilmeden Baudelaire bile çeviren yok mu? 


3)Çok değerli bir yapıt olur da yayınlanır ...Tamam da, "Un Homme l'Esprit Sain'in Türk tiyatro edebiyatında, yeri ne? önemi ne?. . . (piyesin gül ismidir) 

Kimsenin midesi de ekşimesin. Ö. 
mürlerinde hak teslim etmeğe alışmamış, değer yargıları da anası- nın süt kuzunsunki kadar oluşmuş kişiler karşımdaki yüzde kaç haklı diye azıcık o pââââk şakaklarını işletsinler. 

Üzüldüm dergiye: Düşündüğüm gibi çıktı. Herhalde sizi görürüm de düşüncelerimi, kağıt üstünde, daha ayrıcalıklı anlatırım. Siz de bana inşallah: 

— "Bu bir başlangıç". . . demezsiniz. Kaçıncı başlangıç ki?. . . 


Ve de kültür tekeli: 


On tane roman çevrilecekti Fran sızcaya. . . İyi bir girişimdi bu. Devlet, iki bin tane mi, üç bin tane mi almağı gözetecekti. . . Paris'te basılacaku Paris'te. . . Elimi ve dilimi keserim ki Gallimard'e... 

Girişim parlaktı. Kim önermişti bilemem. . . 

Bir işin yarısı maytap olmasa bizde, o iş iş olmaz ki! 

Dört vatandaş seçildi bu roman ayıklaması için... 

Ayıklamağa seçilen vatandaş, lar aralarında bir güzel döğüş ettiler. 
Doğuda, kavgaya döğüş derler de! 

Ben olsam, Attila İlhan'ın trilo- 


jisiyle başlardım. . . "Yaraya Tuz Basmak”, “Sırtlan Payı", "Biıçağın Ucu”... 

Sonraaa. . . kadın romancıları ön plana alırdım... 


Madem ki, bu hoyrat propagandaya daha fazla giriyor, öyle yapardım işte... 

Yalnız. . . Gallimard meselesine gelince, yirminci yüzyılın birçok güçlü yapıtını yayınlamışsa da... 
bizim entrika kolu oralara kadar uzanmıştır. . . 

İnsanı MİT'e fitlerler olur diye düşünürsüz de Gallimard'a fitlemezler diye düşünürsünüz. 

Fitlerler kardeşlerim! Gidin ünlü Fransız kadın yazarı, Simone de Beauvoir'a sorun, yolunuzu düşürür. 
seniz! Dediğim. . . dedik! 

Küçük küçük grupmanlar vardır bizde. . . Birbirini sor derecede ağırlıyan. . . Her bir müridinin burnundan alınan kılı, kendi bumundan alınmış sayan. . . Küçük çevreleri- nin dışındakilere düşman! 

Ben geçenlerde bu grupmanlar- dan birinin çok tuttuğu üstadlardan Rimbeaud'nun Bateau ivre'nin çevirisini okudum... 

Ben Hâlâ elâlemin bilgisini, çok yüksek rafa yerleştiririm. . . oyniyınca tepeme düşüyor yerinden. 

"Sarhoş Gemi", diye çeviriyor du elbette, başlığı. 

Tekne tekne,gemi değil. . . "Başı, boş Tekne". . . Hadi diyelim ki, yorumlamada özgür olüyor çevirici. 

Ama atlanan sarp Satırlar ne?... 
Ama anlam anlamazlığı ne?. 
Ama, kolayına kaçmak ne?... 

(En basit örnekleri veriyorum) 

Zavallı Rimbaud diyor ki: 

"Je regrette l'Europe aux anciens parapets". .. 

Yani, başıboş teknede öz özünü anlatıyor Sarhoş bir tekne gibi nasıl, dümensiz, kaptansız, yaşam denizine salındığını deneylerini, acılarını... 

Başı boş yor: 

"Aşınmış korkuluklu, Avrupa burnunda tütüyor, buram buram", . . diyor. Bütün Avrupa'yı kapsıyor betimleme: Prag köprüsü, Vistül üzerindeki köprü, Seine Nehri üzerindeki zerafet ve bunun gibi. . . Bir de çeviriyi okuyun! 

— Kim bu çevirmen? 

- Diyemem, korkarım. 

— Saldırılardan mı korkuyorsun? 

— Kendi karşr-saldırımdan!. .. 

Küçük küçük,sivri dişli, ip-keserler gibi grupmanlar. .. 

Vezir eden küçük küçük grupmanlar. . . Yalnız kendileri üne kavuşmakla kalmazlar üste pazar, yaranlarını incir yapraksız ün hamamına salarlar, canları istediğinde. . . 

Bu bütün sanat dallannda böyle bütün dünyada! 

— Avrupa'da çok daha fazla olanak var. . . İstidat da öz özünü gösterebilir, istidat endüstrisinin yamacında!.... 

Sayın Bakanın, yeni Çeviri Dergisine, benim de katkım bu!. .. 
Hani Sayın Bülent Ecevit beni önermişti ya... İşte hoş geldim! şen geldim! İştahla geldim. 


tekne dönüyor dolaşı- 


m. 


al 
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4) Isteklilerin 7.11.1979 günü saal; 18.00'e kadar 1979 Yılı Ticaret Odası Belgesi, Belediyemiz Yeterlik Komisyonundan iki gun önce alacakları yeterlik belgesi müteahhitlik karnesi ile teklif mektuplarını Belediye Başkanlığına ver- 


meleri ve postadaki vaki gecikmelerin nazara alınmayacağı ilan olunur. 


(Basın: 22710-106) 


SAHTE SOLCULARIN ARNAVUTLUK'UN 


GEÇMİŞİNDEN DE HABERLERİ YOK 


Ü Ikemizde Halkın 

Kurtuluşu, Halkın 
Yolu vb. grupçuklar, devrimciler ne zaman ittifaklar meselesine değinseler, yaygarayı o koparıyorlar. 
Bunlardan Halkın Kurtuluşunun yayınladığı bir kitapta iddia edildiği- ne göre (o "uluslararası burjuvaziyle ilişkileri açısından sömürge ve bağımlı ülkelerdeki tüm yerli sınıflar ikili tabiata sahip değillerdir" ve "bir sinfin veya sınıfların gerici mi, ilerici mi olduk larını, o sınıfların tem- 


silcisi oldukları üretim ilişkilerinin karakteri belirler." (1) 


Bu grupcuklar kendilerine malzeme olarak 
Mao Zedung düşüncesine düşmanlığı ve bugünkü Arnavutluk yönetiminin görüşlerini kullanıyorlar. 
Oysa, 1975 yılında Tiran daki "8 Nentori"' yayın evi tarafından Fransızca olarak basılan "Arnavut luk Halkının Anti-faşist Milli Kurtuluş . Savaşı" adlı kitabı incelediğimiz- de, Kurtuluş Savaşının yönetenlerin hiç de sahte solcular hatta bugünkü Enver Hoca gibi düşünmediklerini görüyoruz. 

Kitap 1941-1944 yılları arasında yazılmış çeşitli belgeleri kapsıyor. 
Şimdi bu belgelere bir göz atalım. 


Anti-em peryalısı eyteme Kral biie dahil etmek 


Nisan 1939'da İtalyan faşistleri Arnavutluk'u işgal ettiler. Halkın silah isteyen gösterilerine al- 


dırmayan Kral Zogu ülke- den kaçtı. Onun yerine İtalyanlar tarafından 


kukla bir hükümet kuruldu. Bundan sonra halkın desteğini alamayan kukla hükümetler birbirini izle- di. Bu hükümetler, sahte “refah” sloganıyla halkı aldatmaya ve milliyetçi 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


ISTANBUL 


M. Tunç 


unsurları kendi tarafına çekmeye çalıştı. Bu hükümetlerin "Büyük Arnavutluk” şiarı, komşu ük kelere saldırmayı ve böylece milli hareketi bölme- yi amaçlıyordu. Kukla hükümetlerin bu aldatıcı siyasetleri karşısında, Komünist Partisini kurmak için toplanan başlıca komünist gruplar Kasım 1944'te şu kararı aldılar: 

". ... Örgütlü partilerin bulunmamasından, halk cephesi bir noktaya kadar sadece tabandan degil, burjuvazinin zıtlıklarından da yararlanarak üsten de örgütlendi. Antiemperyalist cephe çerçevesindeki bu eylem, İtalyan faşistlerinin Arnavutluk'u istilasına karşı elde silah savaşsaydı Zogu'yu bile kapsayabilir di." (s. 18) 

Arnavutluk Komünist 
Partisi (o kurucularından, daha sonra İtalyan faşistlerince öldürülen Kemal Stafan'-ın hayatını anlatan bir kitapta da, Kemal Stafan'.ın İtalyan işgali öncesi hapiste çeşitli komünist gruplardan tutuklularla bu konuyu tartıştığı anlatılmaktadır. Kitapta, Kemal'in Marksizme dayanarak, kendilerine işkence eden Zogu'yla bile birlikte savaşmaları gerektiğini anlattığı ve uzun tartışmalar- dan sonra diğerlerini ikna ettiği yazıldır. (2) Demek o zaman Arnavutluk komünistleri, İtalyan faşistleriyle olan her türlü çelişmeyi dikkatli bir şekilde değerlendiriyorlardı! 

17 Mart 1943'te yapılan AKP 1. Milli Konferansında da tarafsız unsurların kazanılması üzerindetitizlikle duruluyor: 

" . . Milli Kurtuluş Savaşının, bağımsızlığı kazanmanın tek aracı ol- 


duğu o bilincine varan milliyetçiler de gittikçe daha . fazla ayrışıyor. 


Yine de tarafsız bir tutum alan bazı milliyetçiler var. Bunların halkın güçlerine güvenleri yoktur. Milli Kurtuluş Savaşının niteliğini okavramamışlardır ve faşizmin hızla yenileceğine inanmıyorlar. Bu kategori 
Milli Kurtuluş Savaşın da önemli bir rol oynayabilir. Bu yüzden onları ne küçümsemeli ne de 


ihmal etmeliyiz.” (s. 
89-90) 

Daha ileride ise şunları okuyoruz: 


"Ekonomik durumuna, siyasi eğilimlere ve akımlara ve dinlerine bakılmaksızın, Arnavutluk halkının birliğini gerçekleştirelim ve güçlendirelim, sabırlı olalım ve milli yetçilerle samimi bir birlik veya işbirliğini gerçekleştirelim. . .Özellikle milli kurtuluş savaşın- dan yana olan kimselerle, ayrıca tereddüt eden veya ikna edilmesi güç. unsurlarla ilgilenelim. Onları ikna etmek ve müttefikimiz yapmak için büyük bir sabır göstermeliyiz. 
Çünkü tereddüt eden bir müttefik bir düşmandan daha iyidir"... " (8.92) 

Arnavutluk yönetiminin veonun devrime yararlı her şeye saldıran takipçilerinin bugünkü sözleriyle ne kadar çelişkili değil mi? Hele hele Milli Kurtuluş Genel Konseyinin ve Milli Kurtuluş Ordusu Genel Kurmayı- nın 10 Temmuz 1943'te Arnavutlük halkına yaptığı çağrı (s. 140-141) bunlara iyice tuhaf gelmeli, Bu çağrıya göre, Milli Kurtuluş Örgütüne katılmak için din, bölge veya parti farkı önemli değildir. Sanayi ve ekonomide özel mülkiyet ve özel girişime dokunulmayacağı açıkça ilan edilmektedir. Sosyal hayat- ta ve işin , örgütlenmesin 


Tayin edilmek istenen 


Haydarpaşa Lisesi 


hizmetlilerinin suçu ne? 


30 kadar hizmetli ve 
memur Haydarpaşa Lisesindentepeden inme alınarak: başka okullara tayin ediliyor. Tabiidir ki hiç bir neden yokken 20 ka- da hizmetliye 10 memura "sizleri oradan alacagız, tayin dilekçelerinizi ən kısa zamanda verin, vermezseniz biz istediğimiz yere veririz" emrivakisiyle bırakılan bu otuz kişi neye uğradığını şaşırmış, bu tepeden inmeciliğe bu emrivakiye ne 


diyeceklerini bilememişlerdir. 
Böylesine bozuk ve 


dar gelirli işçi ve memu- 


srun daha da ezildiği bir 


düzende bu düzenin bir parçası olan Milli Eğitimin düzgün çalışması, kendi mensuplarını koruması, onların hakkını araması, velhasıl onlara her bakımdan sahip çıkması elbette düşünülemez. Yalnız sorun, kurban seçilen bu otuz kişinin nasıl seçildiği, neden cezalandırılmak istendiğidir. 


Okuldaki eğitim ve öğretimin aksaması sadece talebe olaylarından kaynaklanmıyor. Şimdiye kadarki yöneticilerin her biri zamanında çeşitli dost ve ahbap ilişkileriyle alınan bir yığın personel var. 

Hizmetli alınmış, elin. 
de bir kurs belgesi, bir sertifikası bile olmadan kalorifer dairesine veril. 
miş, hizmetli alınmış, hiç bir belge aranma- 


dan "sen elektrik işlerine bak, sen çamaşırhanede çalış, sen kaynak işlerine bak, sen bulaşıkçı, sen ahçı yamağı ol" denmiştir. Böylesine isabetsiz bir şekilde alınıp işbölümü yapılan hizmet liden hizmetin aksaması durumunda hesap sorulmaya, cezalandırılmaya çalışılmıştır. Şimdi görevi sadece kendine verilen işte çalışmak olan, elinden geldiğince çalışan bu insanlar hiç bir kıstas ve ölçü düşünülme- den tombala çeker gibi, okuldan tayinleri çıkarılarak cezalandırılmak isteniyor. Bunların içinde senelerdir bu okulda çalışan, hatta çatı katını kendi imkanları ile oturulacak hale getiren hizmet liler olduğu gibi gelir durumlarına göre yakın çevrelerde ev tutup oturan: lar da var. Milli Eğitimin gelişigüzel bir biçimde dağıtacağı insanların birçok güçlüklerle karşılaşacağı, mağdur olacağı meydandadır. Elbet bunlar biliniyor. Biliniyor ama düzenin çarklarına kendilerini kaptırmış, nereden nasıl geldiğini unutan bir avuç bürokrat yönetici görevlerini yapmaktan geri kalmıyorlar. 

İşin en ilginç yanı hizmetlilerin ve memurların neden alındıklarını bilmemeleri, herhalde bunların kararnamelerinde de bakanlık oluru ibaresi kullanılacaktır. Milli Eğitimin öyle bir mantığı var 


ki, onlar için en kolay yol, bakanlık oluru arkasınasığınmak, "Ne yapalm bakanlığın kararını uyguluyoruz, elimizden bir şey gelmez" deyip işin içinden çıkmaktır. Unutmamalı ki hayat tekerrürden mütevellittir ve koltukları devam lı hiç kimsenin olmamıştar. 


Eğer bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor- sa, bu adilane bir biçimde yapılmalıdır. Okulun gerçek durumunu ne müfettişler ne de Milli Fğitim bilebilir. Burada gerçeği en iyi bilen okul yönetimidir. En iyi değer lendirme okul yönetiminin bilgisine müracaat edilerek yapılabilir. Milli Eğitim, kolay ve kafalar da karışıklık yaratan, huzursuzluk yaratan yol yerine bu yolu denemeliydi Kanımızca en adil olanı da isteyeni okuldan alıp tayin etmek, istemeyeni okulda bırakmak. Eğer görevde kusurları görülürse veya görülmüşse denetim mek»nizmasını iyi çalıştırarak bu hizmetlileri görev yapmaya sevketmek olmalıdır. 

Henüz iş işten geçmeden hizmetli ve memurların mağduriyeti önlen meli, isteğe bağlı tayinler gerçekleştirilmelidir. 
Aksi takdirde kanuni yollar açık olacak, hizmetli ve memurlar danıştayda hakkını arayacaklardır. 


Bir Okuyucu 


de köklü değişimler yapılmayacağı güvencesi verilmektedir. Çağrıya göre rejimin biçimi dış düşman defedildikten sunra halk tarafından kararlaştırılacaktır. Şimdi sahte solcuların şefleri dövünüp duracaklar. 
"Eyvah, Arnavutluk komünistleri Milli Kurtuluş Savaşında ( burjuvaziyle uzlaşmışlar” diye. Bakar sınız sonunda, Çin'de hiç devrim olmamıştır dedik leri 'gibi, Arnavutluk'taki zaferi de yadsırlar. 


Bazen tek kişi bile önem kazanır 


Emperyalizme ve yabancı işgalcilere karşı verilen mücadelelerde bazen bir kişinin kazanılması bile önemlidir. 
Arnavutluk belgelerinde böyle bir duruma örnek, Kral Zogu taraftarı mahal li bir eşrafa karşı takınılan tutumdur: 

"Sali Lani'ye gelince, sizinle tamamen aynı fikirdeyiz. .. Ona çok dürüst davranmalısınız. Milli Kurtuluş Hareketimizin kapıları herkese açıktır; işgalciye ve yardakçır larına karşı yürekten mücadele eden dürüst Zogu cular dostlarımızdır ve mutlaka Milli Kurtuluş cephesine katılmalıdırlar. . . Sali'ye bütün dürüst Zogucu unsurları çevresinde o toplamasını tavsiye edin. Kuvvetleri bütün Mat bölgesini denetim altına alsınlar. 
Üyeleri (o işgalciye ve onun oyununa gelenlere karşı etkin bir şekilde “savaşırlarsa, Milli Kurtuluş hareketini toparlayan bizler, Zoguculara veya Zogucu bir partiye hiçi de karşı değiliz..." 
(s. 350-351) 


Mat'taki partizanların gerilla komutanlığına yazılan bu mektupta adı kötü bir şekilde geçen 


rında bulunamamıştır. 


ması olanaksızdır. 


yor ve iade ediyoruz. 


Biz adliye çalışanları gülünç derecedeki düşük giyecek ödeneklerini geri veriyoruz 


1979 Mali yılı içinde Adalet Dairelerinde ve 
tüm kamu kuruluşlarında giyecek yardımı olarak gönderilen miktarlarda ayakkabı, iş elbisesi ve 'takım elbise ilçemizde ve komşu Bergama ilçesinde,gerek özel gerekse kamuya ait SÜMERBANK gibi satış mağazala- 


Giyecek yardımlarının memura nakti değil de ayni olarak verileceği yönetmelik gereği olduğu. 
na göre, bu fiyatlarla belirtilen giyeceklerin alın- 


Hayat pahalılığının bugün için vardığı had safhada bu miktarlarda giyecek yardımı gönderilmesi,adını devletten alan memurla açıkça alay etmektir ve devlet adına utanç verici bir olaydır. 


Bizler Kınık Adliye çalışanları olarak bu ödenekleri, gerek yasal olanaksızlıklar, gerekse ayrılan ödeneklerin gülünçlüğü nedeniyle alamı- 


1 Seçim Büro Şefi, 3 Z. Katibi 1 Mübaşir 


Bazi'den bile şöyle söz ediliyor: 

".. . Bazi'ye doğru yolu, terketmek üzere olduğu şerefli yolu göstermek görevimizdir. Tutumumuz onunkine bağlı olacaktır. Biz halkın kurtuluşu için kıvırtma- dan savaşan herkesi destekleyeceğiz fakat halkımızın köleleşmesi için mücadele edenlere karşı sert davranacığız." 
(s. 351-352) 


Dünya cephesi meselesi 


Belgelerden anlaşıldığı üzere, zamanında Arnavutluk yöneticileri, faşizme karşı dünya birleşik cephesinin bir parçası olarak mücadele etmişler. 
İngiltere, ABD vb. 
emperyalisttir diye onlarla ittifaka girmekten kaçınmamışlar.Bu konuda 28 
Mayıs 1944'teki 1. Anti- faşist Milli Kurtuluş Kongresinin açıklamasında şunları okuyoruz: 

“İngiliz ve Amerikalılar da askeri malzemeyle mücadelemize doğrudan yardım ettiler. Yeterli olmamasına rağmen bu yardımı unutmuyoruz ve bunun artacağına ke- 


sinlikle inanıyoruz."' 
(s. 193) 
Herhalde şimdi Ar- 


navutluk yöneticileri bu belgeleri kimse okumasın diye bir yere gizliyorlardır. Ne olur ne olmaz. 
Ya birileri de kalkıp, Arnavutluk yöneticilerini bir emperyalistle savaşmak için diğerlerine dayanmakla suçlarsa! 

. Şaka bir yana, yukarıya aktardığımız belgeler Marksizmden ayrılmanın, kişiyi kendini bile inkara 


götürdi birer kanıtıdır. Bu durum, Mao Zedung'a saldırmayı 


marifet sayanların peşin- 


den gidenlere uyarıcı ol- 


malıdır. 
DİPNOTLAR: 


1. “Halkın Kurtuluşunun "Dünyada Eşi Olmayan' Kitabı Üzerine", Türkiye Ger-Sayı: 7, sayfa: 9 ve 


2. Nasho V. Jorgaqi, 
"©emal Stafa", Naim Fras heri Yayınevi, Tiran 1974, s. 160-161. 


çalışan memurlara 


ve 2 Müstahdem 


Kazandığımız para bizi memlekete götürmüyor 


Biżler Ordu'nun Gölköy ilçesinin Karaaslan, Alanyurt köylerinden çalışan emekçileriz. Her emekçinin olduğu gibi bizim de sorunlarımız oluor. Bu sorunlarımızı imler O çözümleyecek? 
Hak 'mücadelesi veriyorum deyip halkı soyanlar mı bilemiyoruz. 


Bizler Vezirköprü enerji nakil hattında çalışmakta olan yirmi-işçiyiz. Sorunlarımız olduk. 
ça büyük. Sabah uykusu 


uyumadan, sabah çayı içmeden traktörle işe gidiyoruz. Altı kişilik 


ekip üst montajda, yani 25-30 metre direkte ça-Kayar Yanımızda bir traktör bile bırakılmıyor. 
Herhangi bir arkadaşımız düşse kendi haline bırakılıyor. Ya kurtulur, ya kurtulmaz. Şansa... Ha 


şey ayarsız. Gece yarısı işten gelip, yemek yapıp karnımızı doyuruyoruz. 
Hatta yatacak bir yerimiz bile müsait değil. 
Yirmi kişi birbirimizin üstünde yatmak zorundayız. Saçımızı yıkamak fırsatı bile bulamıyoruz. 
İşçilere sözverilen yövmiye verilmediği gibi aybaşı gelince ya yirmi düşük olarak veriliyor. 
Yirmi işçi ezicinin elinde kalıyoruz. Çoklarımız da sigortasız çalışmak zorunda kalıyoruz. 

Bizler Samsun, Vezirköprü enerji nakil hattında çalışan emekçiler olarak tüm emekçileri bütün oyunlara ve bu tür aldatmacalara karşı direnmeye ve birleşmeye çağırıyoruz. 


Celal Erkoç 
Yüksel Hakyemez 


Etkili çevrelerin etkisi... 


14 Ekim seçimleri geride kaldı. 

Artık bütün dikkatler, galibin, yani Demirel'in üzerinde toplandı. 

“Tek başına iktidar" için, seçmenin yeşil ışık yaktığı Demirel, şimdi ne yapıyor? 

İlk etapta, etkili çevrelerin nabzını yokluyor. 

Yani Çankaya'nın, ordunun, işadamlarının, batının, büyük basının.... 

Onların yeni hükümet ve erken seçim konusundaki havasını kokluyor. 

Bu işiçin de, en güvendiği kurmaylarını görevlendirmiş bulunuyor. 

Nuri Bayar, Çankaya'nın... 

Saadettin Bilgiç, ordunun... 

Sabit Osman Avcı, işadamlarının... 

İ. Sabri Çağlayangil, batının... 

Barlas Küntay, büyük basının eğilimlerini saptıyor. 

Kurmaylarından gelen ve etkili çevrelerin eğilimlerini içeren izlenimler Demirel'de toplanıyor. 

Ayrıca Demirel; partisi içersindeki, yeni hükümet ve erken seçim konuların- daki eğilimleri de araştırıyor. 

Ve önümüzdeki günlerde izleyeceği stratejiyi, atacağı adımları bu nabız yoklamalarının ışığı altında tespit sediyor. 


kkk 


AP kurmaylarımın, etkili çevrelerden edindiği ve Demirel'e ilettiği ilk izlenimlere göre, MSP'li ve MHP'li bir hükümet istenmiyor. 

CHP-MSP ikoalisyonuna da, 3. MC'ye de karşı çıkılıyor. 

Demirel; CHP-MSP koalisyonu kendi dışındaki bir konu olduğu için, yorum yapmıyor. 

3. MC konusunda ise, etkili çevrelerin görüşlerini paylaşıyor. 

Etkili çevrelerle, Demirel arasındaki esas anlaşmazlık AP-CHP işbirliği üzerin de yoğunlaşıyor. 

AP-CHP işbirliğine Demirel bir şartla, erken seçim şartıyla yanaşıyor. 

Oysa etkili çevreler, 81'e kadar bir AP-CHP işbirliğini, daha doğrusu koalisyonunu arzuluyor. 

Velhasıl, gelecek günlerin ya AP-CHP işbirliğine, ya da erken seçim şartıyla AP-CHP işbirliğine gebe olduğu anlaşılıyor. 
Bunların hiç biri gerçekleşmediği takdirde "bunalım" ve "buhran" adlı ikizlerin doğması bekleniyor! 

Sonra? 
Sonrasını şimdilik sorma. 


Türkiye işçi KöyluU 
Partisi 

Kuruluş Bildirisi Tüzük-Program 
Toprak Devrimi Programı 


İsteme Adresi: 
TİKP YavınlarılNecatibey Cad. 22/19 Sihhiye ANKARA 


A. YAYINLA! 


GENEL DAGITIM: 


1QLIRA TÖR -DA 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Olim. 
piyatlarda binicilik, eskrim, atıcılık, yüzme ve atletizm dallarında yapılan beş kademeli yanş-Acı belirten bir ünlem. 2) Buyruk-Bir tahıl. 3) Sabun cinsinden olan toz halindeki temizleyicilere denir-Bir müzik aleti. 4) Açık, açıkça-Kümes hayvanlarında erkeklerin en irisi, 5) İşinin ustası. 6) Karadeniz kıyısında bir Rus Eman kenti-Hücum emri. 7) Bir külfetin dışında tutul- ma, bağışıklık. 8) Bir bağlaç-Çin Halk Cumhuriyeti'n- de yaylalar ve dağlarla kaplı bir özerk bölge-Bir haber ajansının simgesi, 


GJON 


AR] 
gana 
BE A 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Çocuk eğitimiyle ilgili bilim dalı. 2) Bir bayan adı. 3) Niteliğini belirtme. 4) Bir kara taşıtrYaşam için zorunlu olan bir madde. 5) Tersi betim, betimleme. 6) Tersi ip yapımında kullanılan hintkeneviri-Caka, gösteriş. 7) Bir ünlem-İbik'in yarısı. 
8) Bölge, bucak. 9) Kimyada Neodim'in simgesi-Sinemaya girerken kesilir, 10) Soyluluk, soylu olma durumu. 11) Vasıta, 12) Sürat-Hastalıktan kurtulma, onma, 


18 Ekim 1979 


KADAR KÜÇÜKTÜR 


© Kipriyanu, Batı Avrupa ülkelerini z 


Kıbrıs Rum yönetimi Başkanı Spiros Kipriyanu, Kı cek kadar küçük olduğunu söyledi ve BM'den Kıbrıs") lanmasına ilişkin somut önlemler alınmasını 


Dünya Birleşmiş Milletler Cemiyetleri Federasyonu Toplantısında 


KTFD'nin üyelik başvurusu reddedildi 


@ Denktaş, bugünkü durumun daimileşmesinden Rumların sorumlu olacağını söyledi 


© Kıbrıs Türk kesiminde enflasyon hızı 
yüzde 165 


LEFKOŞE (AA) 

Dünya Birleşmiş Milletler Cemiyetleri Federasyonu, 8-13 Ekim tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde yaptığı toplantıda "Kıbrıs Türk FedereDevleti"nin üyelik başvurusunu reddetti, 


Toplantıda, Kıbrıs Rum Birleşmiş Milletler Cemiyeti, Türk tarafının bu başvurusuna karşı çıktı. 
Federasyon yetkilileri de Türk tarafının isteğini geri çevirdi. 


DENKTAŞ, BUGÜNKÜ DURUMUN DAİMİLEŞMESİNDEN RUMLARIN SORUMLU OLACAĞINI SÖYLEDİ 


Kıbrıs Türk yönetimi Başkanı Rauf Denktaş, Rum yönetiminin, BM'den güçlü bir karar çıkarma yönündeki çabasına tepki gösterdi. Denktaş, Kıbrıs Rum yönetiminin uluslararası alanda atacağı her adımın, Türk toplumu ile anlaşma yönüne değil, bugünkü durumu “daimileştirme yönüne götüreceğini iddia etti *ve "bundan da mesul Türk toplumu olmayacaktır" dedi. ; 


KIBRIS TURK KESİMİNDE 
ENFLASYON HIZI YÜZDE 165 


Kıbrıs Türk kesiminde enflasyon hızının yüzde 
165 olduğu bildirildi. Ticaret Bakanlığından alınan 
bilgilere göre bu oran Kıbrıs Türk kesimi ekonomi- a Türkiye'ye bağlı olmasından ileri gelmekte- 


Kıbrıs Rum kesiminde ise enflasyon hizi yüzde 10.8'dir. 


- Kıbrıs'ta 
MHP'nin faaliyetleri 


LEFKOŞE (ÖZEL) 


Kıbrıs'ta MHP yanlı sı şoven ve faşist güçlerin son günlerde faaliyetlerini artırdıkları görülüyor. Bunların faaliyetleri, daha çok Türkiye'den getirilerek Kıbrıs'a yerleştirilen kişilere dayanmakta ve Kıbrıs'ta barışçı bir çözümün engellenmesini amaçlamaktadır. 


MHP yanlısı güçler, 
Magosa Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk Ocağı Derneği gibi iki legal kuruluşa sahip. 
Bunun yanısıra, MHK ve 
ÜGD adları altında örgütlenen gizli kuruluşları da var. Ulusal Birlik Partisi içindeki bazı çevre- 


ler de bu faaliyetleri desteklemekteler. 
DENKTAŞ'IN 


KONUŞMASI MHP 
YANLILARINA YEŞİL 
IŞIK YAKIYOR 


15 Ağustos 1979 ta 
rihinde Rauf Denktaş, Magosa Türk Mukavemet Teşkilatı Mensupları Derneği lokalinin açılışında bir konuşma yapmıştı. 
Denktaş bu konuşmasında, barış döneminde olunduğu için mukavemetçilikten vazgeçilmemesi gerektiğini, aksi takdirde birtakım ideolojik akımların halkı kandırarak Kıbrıs'ı Rumlara teslim edeceklerini söylüyordu. Denktaş, konuşmasının sonunda şöyle diyordu: "Allah hizi yeniden yeraltına inme- ye, mukavemeti yeniden vurucu bir şekilde yürütmeye zorlamasın." 

Denktaş'ın bu konuş- duvarlarda ması Kıbrıs'ta barış isteyenleri hedefliyordu. 


Lefkoşe'de 


KIPRİYANU: 
KIBRIS TAKSIM EDIL) 


isteyeceklerini belirtti. 


Barışçı çözümü engelleme çabalarının ardında kimler var? 


"MHK" imzalı sloganlar. 
(Fotoğraf: AYDINLIK) 


MEYECEK 


iyaretedecek 
LEFKOŞE (AA) 

brıs'ın taksim edilemeye- 

a ilgili kararlarının uygu- 


Kipriyanu, Kanada' 
nın Lefkoşe yeni yüksek komiseri Joseph Stanford'un güven mektubunu kabul ederken yaptığı konuşmada şövle dedi: "Birleşmiş Milletlerde ayrıca Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olabilecek her öneriyi görüşmeye hazırız. Kıbrıs sorununun çözümü, fede ral sistemin ve devletin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını sağlayacak biçimde olmalıdır." 

Kanada Yüksek Ko miseri de konuşmasında, ülkesinin Kıbrıs sorununa bir çözümün sadece toplumlararası görüşmeler yoluyla sağlanabileceği görüşünde olduğunu bildirdi 

KİPRİYANU BATI 

AVRUPA 

ÜLKELERİNE BİR 

GEZİ YAPACAK 

Kipriyanu'nun Kasım ayı içinde Batı Avrupa ülkelerine bir gezi yapacağı bildirildi. Kipriyanu'nun resmen ziyaret edeceği ülkeler arasında Fransa, Belçika ve İngiltere de bulunuyor 

Kipriyanu, Avrupa gezisine çıkmadan önce Atina'ya uğrayacak. Ayrıca, Kipriyanu'nun Ekim ayı sonunda Suriye'ye de resmi bir ziyaret yapması bekleniyor. 

KLERİDES ULUSAL 

KONSEY 
TOPLANTISINA 
KATILMADI 

Kıbrıs Rum kesiminde 
Ana Muhalefet Partisi Lideri olan Klerides, Kipriyanu'nun başkanlığında— yapılan Bakanlar Kurulu-Ulüsal Konsey ortak toplantısına katılmadı. 

Klerides, Kipriyanu' 
nun izlediği iç ve dış politikayı desteklemediği gerekçesiyle bir süreden beri (bw “tür “toplantılara katılmamaktay'dı. v: 


jO IINE 


hızlandı 


"Türk Ocağı" ve 


Magosa TMT, Denk- 


taş'ın bu konuşmasından sonra Kıbrıs Türk kesimi içindeki faaliyetlerine hız verdi. 


Bugün, Kıbrıs Türk kesiminde şöyle sloganlar sıkça görülebiliyor. 
"Rum işbirlikçilerine ölüm", "Bağımsız Türk devletine evet", "Kahrol sun Rum uşakları", 'Mu 


kavemetçiler geliyor" 


FAALİYETLERİN 
AMACI KIBRIS'TA ÇöZÜMSÜZLÜĞÜN 
SÜRMESİ 


Kıbrıs'taki bu faaliyetlerin hedefi iki toplum arasında düşmanlığı körüklemek ve barışçı bir çözümü engellemek. Ba- 


ğgımsız bir Türk devleti ilanını amaçlayan Denktaş yönetimi de bu faaliyetlere göz vumuyor. 


Bütün bunların yanısıra Türkiye'deki hükümet bunalımının şu sıralarda olumsuz bir havaya bürünen Kıbrıs'taki durumun biraz daha karışmasına yol açacağı sanılıyor. 


üsleri var 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Paris'te yayınlanan "Le Matin” gazetesi, 17 Ekim tarihli sayısında, Sovyetler Birliği'nin Vietnam'da Çin'e yönelik gizli üsleri olduğunu açıkladı. 


Vietnam ( İstihbarat Servisinde çalışan ve daha sonra Fransa'ya sığınan eski bir Vietnamlı subayın açıklamalarına yer 


gizli üslerin Vietnam'dan başka Laos'ta da bulunduğunu belirtti. 

Vietnamlı subay, Vietnam ve Laos'taki gizli üslerin 1976 yılında Sovyetler Birliği hesabına kurulduğunu ve üslerin kuruluşu sırasında 4 bin Kübalı askerin görev aldığını anlattı. 

“Le Matin" gazetesi, Çin Komünist Partisi Başkanı ve Başbakan Hua Guofeng'in Batı Av- 


ve Laos'ta, 
Rusya'nın 
Çine yönelik gizli 


uçakları Sovyetler'in Asya topraklarına gönderildi 


Aydınlık , 


Resmi karşılama töreninde Hua Guofeng ve Giscard d'Estaing 


taya çıkan bu durumun geniş yankılara yol açabileceğini haberlerine ekledi. 

Öte yandan Japonya Hava Kuvvetleri, uzun menzilli Backfire'' bombardıman uçaklarının, Sovyetler Birliği'nin Asya topraklarına yerleştirildiğini açıkladı. 

AFP'nin bildirdiğine göre Vietnam makamları haberin asılsız 


Çin Başbakanı, Fransa gezisinin dördüncü gününü doldurdu 


Çin ve Fransa, ticari ve kültürel 


veren 


———— 
Dünya Kiliseler 
Konseyi, 
Kamboçya" ya yardım kampanyası açtı 


CENEVRE/BM 

Merkezi o Cenevre'de bulunan Dünya Kiliseler Konseyi Kamboçya'ya 
2,5 milyon dolarlık yardım kampanyası başlattı. 


Kampanya, Pnom Pen civarındaki üç hastane- nin tıbbi ihtiyaçlarını 


karşılamaya yönelik. 
Konseyin üç kişiden oluşan bir heyeti Kamboçya'nın bazı bölgele- 


tisna gitme izini alamamışlardı. 

Öte yandan BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim bölgedeki sorunlarla yakından ilgilendiğini belirterek, Kamboçya'ya 
UNICEF ve IÇRC'ın yardımlarının devam ettiğini bildirdi. 

— -——a———— 


Amerikan deniz piyadeleri 
Guantanamo üssüne çıkartma tatbikatı yaptı 


WASHİNGTON 
ABD'nin Küba'daki Guantanamo üssünde 


dün, 1700 kadar Amerikalı deniz piyadesi çıkartma tatbikatı yaptı. 
Tatbikatın, televizyona çekimi için daha önce planlanan saatten iki saat sonra gerçekleştiği belirtildi. 

Bu arada, ABD Başkanı Jimmy Carter verdiği demeçte, Küba'yı dış ülkelere yaptığı müdahalelerden dolayı şiddetle eleştirdi ve bugün için iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinin olanaksız olduğunu söyledi. 

KÜBA'NIN 
"ÖNLEMLERİ" 

Öte yandan, ABD'nin Guantanamo üssünde yaptığı çıkartma tatbika tı o dolayısıyla Küba'nın 
3 bin yedeği silah altına 
aldığı bildirildi 

Gözlemciler çevı śe ayrıca, bir Sovyet askeri gemisinin de beklendiğini bildirdiler. 


—o 
Waldheim, 
İsrail’ in yeni yerleşim merkezi kurma kararını kınadı 


BM/BEYRUT 

BM Genel Sekreteri 
“Kurt Waldheim'ın sözcüsü, Gene? Sekreterin, tsrail hükümetinin yeni yerleşim merkezleri kurma kararını kınadığını belirtti. 

Bu arada FKÖ Lideri 
Yaser Arafat, geçen pa zartesi günü El Fetih Devrim Konseyinde yaptığı konuşmada, bir Filistin devletinin kuruluşu- nun çok yakın olduğunu, Filistin devriminin yokuşu tırmandığını ve zaferden hemen önceki aşamaya geldiğini söyledi. 

Öte yandan işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerle görüşen İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Dayan, "Filistinlilerin birkaç yıla kadar Orta Doğu barış görüşmelerine katılacağına inanıyorum" dedi. 


"Le Matin"' gazetesi, bu 


Şahasaray kurtarılmış bölgesindeki askerler ve gerillalar. Her gün onlarca 


rupa'ya yaptığı gezi sırasında or- 


olduğunu iddia etti. 


| 


Amin'in ordusu dağılıyor. (Fotoğraf: AYDINLIK) 


Darbe 


bastırıldı ama... 


AFGANİSTAN'DA 


AMİN'İN ORDUSU DAĞILIYOR 


İSLAMABAD 


Afganistan'da Devlet Başkanı Hafızullah Amin'e bağlı kuvvetlerin önceki gün yapılan bir karşı darbe girişimini. bastırmalarına rağmen, askeri birliklerin bir bö- 


lümünün Müslüman gerillaları 


meleri nedeniyle ülkede durumun çok ger- 


lanmakta, n safına geç- 


Kim İl Sung, bir tarım bölgesinde. 


KORE EMEKÇİLER PARTISININ 
34. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 

Kore Emekçiler Partisinin 
34. yıldönümü 10 Ekimde yapılan büyük bir törenle kutlandı. Çeşitli devlet adamları ve parti liderleri, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Kore Emekçi Partisi Başkanı Kim İl Sung'a mesajlar yolla- 


yarak partinin kuruluş yıldönümünü kutladılar. 

Kore Emekçiler Partisinin kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınlanan makalelerde Kore halkının ve Partisinin önündeki en önemli görevin Kore'nin bağımsız ve barışçı yoldan yeniden birleştirilmesi olduğu belirtildi. 


gin olduğu bildirildi. 
Pakistan'ın kuzeybatı gelen yolcuların verdikleri bilgiye göre başkent Kabil caddelerinde sık sık zırhlı araçlar ve devriye gezen askerlere rast- 


Öte yandan Kabil Radyosu da karşı darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bir 


bölgelerinden 


açıklama yaptı ve durumun sakin olduğunu öne sürdü. 

Kabil'deki diplomatik çevreler, yapılan karşı darbe girişiminden sonra ordunun daha da bölündüğünü ve yüksek rütbeli subayların Amin yönetir suz olmalarıyla birlikte hükümetin her an düşürülebileceğini önemle belirtiyorlar. 


inden hoşnut- 


El Salvador 'da karşı darbe girişiminde bulunuldu 


SAN SALVADOR 
Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da pazartesi günü Devlet Başkanı Humberto Romero" yu deviren darbenin ardından, önceki gün de bir karşı-darbe girişimi yapıldı. Ancak başarısız kalan bu girişim sırasında 6 kişinin öldüğü ve 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. 
Karşı-darbenin ardından bir açıklama yapan cunta üyeleri Albay Jaike Abdul Guiterrez ve Arnoldo Majanos,tüm anayasal hak ları bir ay süreyle iptal ettiklerini, ayrıca üç ya da daha fazla kişinin katılacağı toplantıların 


da kesinlikle yasaklandığını açık- 


iran” ın kuzeyinde karışıklıklar sürüyor 


TAHRAN 
Tahran Radyosunun verdiği habere yöre, Hazar Denizi kıyısında bul'nan Bender Anzali Limunmda çıkan karışıklık sonucu; 30 
balıkçı yaralandı, 7 balıkçı da hayatlarını kay betti. 


Verilen bilgilere göre,böl ge balıkçıları, Devlet Balıkçılık Dairesinin avlanmaya koyduğu bazı sınırlamaları protesto etmek amacıyla başkaldırdılar. Bunun üzerine, Olayları çıkaran göstericilerle Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı. Aç lan ateşle iki balıkçının õidürülmesi üzerine genişleyen isyan hareketi, kısa. zaman- 


da tüm bölgeye yayıldı. 

“PARS” Ajansı bölgeden son olarak verdiği haberde, olayların sürdü- günü ve İran Deniz Kuvvetleri o askerlerine `durumu vatıstırmaları tal- 


matı verildiğini bildirdi. 


Eni spk 


ladılar. Açıklamada, Salvador halkına "zararlı" olacak her tür li haberin yayınlanmasının da yasaklandığı belirtildi. 


Bu arada bazı gerilla örgütlerinin de halkı yeni Cunta'ya karşı baş kaldırmaya çağırdıkları bildirildi 


Çağrı üzerine kentlerin belediyelerinin işgal edildiğinin duyulmasi üzerine askeri birliklerin söz konusu kentlere girdikleri ve Operasyonlar başlattıkları belirtildi. Askeri birliklerin işçilerin işgali altında bulunan dört fabrikaya da girerek buraları boşalttıkları kaydedildi. 


Pakistan” ta siyasi parti başkanları tutuklandı 


İSLAMABAD (AA) 
Pakistan eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun eşi, kızı ve siyasi parti liderleri önceki gün Devlet Başkanı Ziya Ül Hak'ın, "tüm siyasi faaliyetleri" asaklamasın- dan sonra tutuklandılar. 

'Tutuklananların başında Pakistan Halk Partisi Lideri Begüm Nusret Butto, kızı Benazir Butto ve Merkezci Tehrik-i İstiklal Partisi Başkanı emekli Mareşal Aşgar Han bulunuyor. 

İslamabad basınında yer alan haberlerde ayrıca, hükümetin, “halkı zehirleyenler" olarak nitelendirdiği Ez organlarının da kapatıldığı 


açıklandı. 

Bilindiği gibi Ziy Ül Hak,17 Kasımda yapılması gereken genel seçimleri süresiz olarak iptal etmiş, siyasal partileri faaliyetten menetmiş ve grevleri yasaklamıştı. 


anlaşmalar imzalayacak 


©Fransa ve Çin arasında, Rusya konusunda 

görüş ayrılığı çıktı 


DIŞ HABERL 
SERVİSİ gig Komünist Partisi 

Başkanı ve Başbakan 
Hua Guofeng, 16 Ekim ünü de Fransa Devlet e Valery Giscard d'Estaing ile resmi görüşmelerini sürdürdü. 

,,, Görüşmelerde ikili 

ilişkiler ve gami uluslararası sorunlar ele alındı. 

Giscard d'Estaing, 
Hua Guofeng'le yaptığı görüşmelere ilişkin olarak, "Fransa ile Çin birçok dünya konularında örüş birliğine vararak kültürel ve teknik işbirliğini geliştirmeye karar vermiştir" dedi. 

Ancak uluslararası sorunların ele alındığı görüşmelerde bazı görüş ayrılıxları il Fransa Radyosu, 17 Ekim tarihli 
AA bu ayrılığın 

ovyetler Birliği konusundaki siyasette ortaya 

çıktığını belirtti. , Paris'teki Çin Büyükelçiliğinde kendisi onuruna verilen yemekte konuşan Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing, iki ülke arasında, . 

bazı ticari ve kültürel ilişkileri öngören iki yıl 

süreli a imzalanacağını da kaydetti. 

Anlaşmalar, çelik, kimyasal madde üretimi, termik santral ve madencilik 

İİ içeriyor. 

ua Guofeng-Giscard 

d'Estaing görüşmesinde Kamboçya sorunu da ele. 
alındı. Fransa, Kamboçya'nın milli parias nın ve egemenliğinin korunmasından yana olan tutumunu sürdürdü. 

Bu arada Valery Giscard d'Estaing, Çin'i ziaret etme önerisini kaul etti. Ziyaretin tarihi daha sonra diplomatik yollarla saptanacak. 


KAMUOYUNDA, 
HUA'NIN GEZİSİ 
Fransız basın ve ya-- 


MEn organları Çin Başakanının gezisine Önemli yer verdiler. 17 


Ekim tarihli "L'Aurore" 
ve "Le Figaro" gazeteleri Kaery, iscard d'Estaing ile Hua Guofeng'in birlikte fotoğraflarını yayınladılar. 

Gazeteler Çin'in,Fransız yapısı hava savunması için kullanılan füzelere ilgi duyduğunu, iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini belirtiyorlar. 

Öte yandan Hua Guofeng Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Paris'te özel bir görüşme yaptı Guofeng-Kissinger arasındaki görüşme hakkında bilgi verilmedi. 


e — 
Irak” ta 

genel seçimler yapılacak 


BAĞDAT (THA) 

Irak Devrim Komuta Konseyinin, genel seçimlerin yapılması ve Kürdistan Meclisinin seçilmesi için bir komite kurmaya karar verdiği bildirildi. 

Irak'ta krallığa son veren "'1958 Devrimi"'nden bu yana ilk kez seçimler yapılacak. Komite, İçişleri, Yerel Yönetim ve Adalet Bakanlarından oluşuyor. 

Arap Sosyalist Baas Partisinin Bölgesel Komutanlığı ile Devrim Konseyi Komutanlığı hafta içinde bir toplantı düzenleyerek iki yasa tasarısını görüştü, Bunlardan biri Millet Meclisi yasası, diğeri de Kürdistan Meclisinin seçimleriyle ilgilidir. Yasa tasarıları görüşülmek üzere hükümete sunulacak. 


18 Ekim 1979 


Otomobil-İş üzerine bazı düsünceler 


Hasan özkaya 
© Bağımsız Otomobil-iş Sendikası metal işkolunda faaliyet gösteren sendikalardan birisidir. 
Bu sendikanın Marmara Bölgesi, İstanbul Anadolu yakası, İzmit-Gebze-Bursa gibi illerde örgütlü olduğu işyerleri sayısı 60'a yaklaşmaktadır. Otomobil-İş sayısal olarak da küçümsenmeyecek bir güce sahiptir. 

İlk kuruluş çekirdeğini Kartal Gebze bölge- 
$inde atan Otomobil-İş Sendikası, faşist ve revizyonist sendika ağalarının işçi üzerindeki baskı ve zorbalıklarının hüküm sürdüğü bir dönemde kitle içinde belli bir güç topladı ve Maden-İş" € bağlı bazı işyerlerinde işçiler, Otomobil-İş'e geçmeyi tercih ettiler, 
© Bugün sendikal alanda metal işçileri yeni bir arayış içindedir. Önümüzdeki bu yeni arayışın çeşitli biçimlerde ortaya döküleceği bir dönem vardır. Şüphesiz Otomobil-İş'de bu dönem içinde kendi sendikal ve siyasi çizgisini gözden geçirmek zorunda kalacaktır. İşçi sınıfının geli-Şimi karşısında artık geçerliliğini yitiren pek çok anlayış terkedilmezse bu yeni dönemde ortaya çıkacak sarsıntılardan Otomobil-İş'de şüphesiz olumsuz yönde etkilenecektir. 

İşçilerin bugün en çok nefret ettiği şeylerin başında tek tek işyerlerinde, işçi sorunlarına karşı sendikacıların ilgisiz kalmasıdır. Sıradan günlük talepler için verilen mücadelede sendikacılar gerekli aktifliği gösteremedikleri zaman bu mücadeleler kendiliğindenci bir şekilde patlamakta ve zaman zaman da: maceracı grupların provokasyonlarına açık hale gelebilmektedir. 
Otomobil-İş yöneticileri bu konuda çok hassas olmak zorundadır. 

` 1977 MTE'deki işçi kıyımına seyirci kalmması, AEG'deki kopmaya yolaçan ilgisizlik, ESAŞ'taki tensikatta TOE'den işçi atılmasın- da takınılan pasif tutum, Oto-yol ve Aldıkaçtılar'daki durum ,Otomobil-İş yönetiminin hanesine yazılan olumsuz puanlar olarak hatırlanacaktır. 

ç Başka bir sorun ise, Otomobil-İş'in bugüne Kadar izlediği "Siyasetsizlik" çizgisidir. Otomobiliş siyasi partilerin çıkar kavgasın- dan nefret eden işçilere daha yakın gözükmek için "Biz siyaset dışıyız" gibi bir anlayışı sa-Yunabilmektedir. Ama artık bugünün Türkiyesinde bu görüş ne kadar taraftar toplayabilir. 


İşçi sınıfı gün geçtikçe siyasi mücadelenin önemini daha derinden İçavramaktadır. Hele halkıimızı ve ülkemizi ilgilendiren temel meselelerde, ömeğin Rusya ile işbirliği anlaşması, U-2'lerin üçurulmasına karşı tutum, hükümet bunalımları, MHP'nin terörist eylemleri gibi konularda 


“siyasetsizlik" O perdesi arkasma sığınarak sessiz kalmak haklı görülebilir mi? Böyle bir anlayışla bir sendika işçilere karşı olan görevlerini yerine getirebilir mi? Otomobil- bu "siyasetsizlik-görüşsüzlük"” tutumuna son vermeli, işçilere memleketin sorunları doğrultusunda çözüm göstermeli, eğitmeli ve tavır koymalıdır. Bu görevin yerine getirilmesi tabanda en yaygın şikayet konularından biri olan eğitim eksikliğini de giderecek ve işçi eğitimleri sendikanın ana faaliyetlerinden biri olarak hayata geçebilecektir. 
.. Şüphesiz "siyasetsizlik" çizgisi terkedilirken belli bir siyasetin de tespit edilmesi gerekir. Pekiyi Otomobil-İş nasıl bir siyaset izlemelidir? Bugün nasıl bir siyaset başarı kazanabilir? 

Metal işkolunda bugüne kadarki bütün mücadeleler göstermiştir ki, sendikal alanda revizyonizmle arasına kesin bir sınır çekmeyen bir siyaset başarılı olamaz. Metal işçilerinin faşist ve revizyonist sendika ağalarına karşı mücadelede oldukça zengin bir deneyi vardır. 
Tabanın sesine kulak vermeyen, düşüncelerin- den dolayı işçi atmayı mübah gören, ihraçlara başvurarak koltuğunu korumaya çalışan bir sendikal çizgi yıkılmaya mahkumdur. 

Ülkenin bağımsızlığı ve demokrasiyi savunma yönünde bir sendikanın göstereceği titiz tavır da önemli bir noktadır. O sendikanın üyeleri kendi sendikalarını çoğu kez izlenen genel siyasetlere göre de yargılarlar ve bir karar verirler. Maden-İş'e ve faşist sendikalara karşı Otomobil-İş'in böyle bir çizgi üstünde gelişme ve güçlenme şansı vardır. Bu aynı zamanda işçi smıfının birliğini de güçlendirecektir. 

Sonuç olarak ,Otomobil-İş tabandaki gelişmelere ve yükselecek kitle mücadelelerine kendini hazırlamak ve mahalli sendikacılık anlâyıyışından kurtulmak için: 

a) Sendika içi demokrasiyi geliştirmeli ve tabanın taleplerini dinlemelidir. 

b) Ülke ve işçi sorunları karşısında berrak siyasetler oluşturmalıdır. 

c) Eğitim seminerlerine ve örgütlenme çalışmalarına hız vermelidir. 

d) İşçi sınıfı düşmanlarına, özellikle revizyonizme karşı açık bir tutum almalıdır. A 

e) Sendika dergisini tabanın sesine ve görüşlerine açmalıdır, 

f) Maden-İş'e karşı işçilerin ve sendikaların 


» birliğine önem vermelidir. 


Vİ.Lenin 
Kapitalizmin En Yüksek Aşaması 


EMPERYALİZM 
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YAYINLARI 


30bin işçinin MESS'e karşı mücadeleye hazırlandığı bir sırada 


Maden-is'in 1 Mayıs mitingine harcadığı 
21 milyon lira! 


© Politika gazetesinin 27 milyon liralık zararı da Maden-İş 


kasasından karşılandı 


© TKP” nin adayı Beria Onger” in seçim masraflarının büyük kısmını 


yine Maden-İş karşıladı 


İŞÇİ SERVİSİ 
Maden-İş Sendikasının TKP'nin 1 Mayıs'ta İzmir'de yaptığı miting için sendika kasasından 
harcadığı paranın 21 
milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Sendika yöneticilerinin "MESS'e karşı toplu savaşım hazırlığı" içinde olduklarını söyledikleri bir dönemde, 21 
milyon gibi bir paranın İzmir mitingine harcanmasının Gönen'de tartışmalara sebep olduğu bildiriliyor. 

Öte yandan, Maden- 
İş'in sahibi olduğu Politika gazetesinin zararlarinm karşılanması için de 
27 milyon lira harcandığı da gelen haberler arasında. 

14 Ekim seçimleri 
sırasında TKP'nin adayı Beria Önger'in propaganda masraflarının büyük bölümünün de yine Maden-İş tarafından karşılandığı belirtiliyor. 

BOŞ KASALARLA 

“TOPLU SAVAŞIMA" 


nemde TKP'nin propa- mun çeşitli kademelerde 


Maden-İş Sendikasının gandası için harcadığı yöneticiler arasında hu-MESS'e karşı 30 bin işçi: (milyonlarca lira yüzün- zursuzluğa yolaçtığı öğ- yi kapsayan grup sözleş- den, sendika kasasının renildi. 


melerine girdiği bir dö- zayıfladığı ve bu duru- Bazı Maden-İş yöneti- 


Islahiye Belediye işçileri direnişten sonra birarada 


islahiye Belediyesinde 54 günden beri süren direniş sona erdi 


İSLAHİYE (ÖZEL) 

İslahiye Belediyesinde 54 günden beri devam eden direniş sona erdi. İşçiler 3 maaş ikramiyelerini aldılar, geri kalan bir maaş ve diğer sosyal hakların da en geç bu ayın 20' sine kadar ödenmesi gerekiyor. Belediye başkanı ve Genel-İş Gaziantep 1.nolu Şube Sekreteri Kemal Kapşıkay arasında imzalanan protokol metni şöyle: 

Haziran, temmuz ve ağustos aylarına ait maaş ve üç ikramiyelerinin ödenmesi ile direniş 10 gün kaldırılacak, 10 gün sonra tüm sosyal haklarının ödenmemesi halinde yasal olarak, grev kararı alınmış olup, greve gidilecektir. Bu arada direnişçi işçilerin hiç birisine, direnişten dolayı ceza verilmeyecektir." 

Belediye işçileri direnişlerinin kısmi de olsa başarı ile sona ermesi şehirde ve işçiler, halk arasında sevinçle karşılandı. Sokaklarda 54 günde biriken çöpler toplanmaya başlandı. 


DİSK, Eğitim ve 
Kültür 
Merkezi kurdu 


İSTANBUL (ÖZEL) 


DISK'in eğitim ve kültürel etkinlikleri yaygınlaştırmak için bir Kültür Merkezi oluşturduğu bil diriliyor. DİSK Eğitim ve Kültür Merkezi DKM adı nı taşıyan kurumda çe şitli sanat eserlerinin eleştirisel biçimde tanıtılacağı, ayrıca edebiyat, si- 


Apocu katiller tarafından katledilen 


ADIL TURAN"I 


anma toplantısına katıl 


Yer: TİKP il binasi 


Tarih: 20.10.1979 


Saat: 12.00 


Türkiye işçi Köylü Partisi 
Tunceli il örgütü 


nema (tiyatro,müzik ve bilimsel araştırmalar alanında çeşitli çalışmalar düzenleneceği ve yarışmalar düzenleneceği öğrenildi. 


DKM'nin sürekli görev yapacak bir yönetmen ve yardımcılarından oluşan bir kadronun yanısıra geniş kadrolu bir Danışma Kuruluna sahip olacağı, bu Danışma Kurulunda başta Türkiye Yazarlar Sendikası olmak üzere kültür ve sanat alanında- ki demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin yeralacağı belirtiliyor. 


DKM'nin DİSK'e ait ayrı bir binada her türlü olanağa sahip olarak çalışılacağı bildiriliyor. 


İzmir para 


cilerinin, TKP'nin propagandası için böyle büyük çapta masraflar yapılmasına karşı çıktıkları ve geçen MESS grevi sırasında işçiye 45 günde 1000 lira ödenmesinin tabanda yarattığı güçlü muhalefeti hatırlatarak, 'Bu gidişle bu sefer sendika mali olarak daha da zor duruma düşecek” şeklinde konuştukları belirtildi. 

Öte yandan, sendikanın mali meseleleri ele alınırken, aidat sorunununda tartışıldığı öğrenildi. Bazı yöneticiler, Maden-İş'in aidatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, bunun işçilerin tepkisine yolaçtığını vurguladılar. Yapılması düşünülen Olağanüstü Genel Kurulda aidatların düşürülmesini teklif ettiler. 
Maden-İş'in her üyesin- den brüt üzerinden net olarak kestiği bir yevmi- ye aidat, işçi başına ortalama 500, 600 lira tutuyor. 

MİTES İKD'NİN 
EMRİNDE 

Gönen'de tartışılan bir başka konunun da Maden-İş'in Gönen'deki dinlenme tesislerinin (Mİ-TES) İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından kullanılması konusu olduğu öğrenildi. 

Daysal grubu İKD'nin bütün eğitim, seminer, toplantı vs. faaliyetlerini; istedikleri zaman Gönen tesislerinde yapabilmesi ve bu faaliyetlerin masraflarının da Maden-İş tarafından karşılanması teklifini getirdiler, Ancak bu teklif değiştirilerek kabul edildi. Gönen'de kabul edilen teklife göre, İKD, Gönen tesislerini kendi faaliyetleri için istediği zaman kullanabilecek. o Karşılığında hiç bir kira alınmayacak. Ancak, kira dışındaki diğer masrafları demek kendisi karşılayacak. 


Gıda-İş 
Coca Cola'da sözleşme 


imzaladı 


İSTANBUL(AA) 

Gıda-İş Sendikası ile 
Coca Cola işyeri arasında bir süreden beri sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. 

Gıda-İş Sendikası bir süre önce Coca Cola işvereni ile uyuşmazlığa gitmiş ve işyerinde grev kararı almıştı, ancak daha sonra Sürdürülen görüş- 


melerde anlaşma sağlanmış ve toplusözleşme işçilerin oyuna sunulmuştur. 


Fransa CGT'den bir heyet, 
DİSK'le görüşmek üzere istanbul'a geldi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Fransa'nın en büyük sendikal örgütü olan Genel-İş Konfederasyonu CGT'nin üst düzeydeki yöneticilerinden oluşan üç kişilik bir delegasyon DİSK'le çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. 

CGT Delegasyonu ülkemizde kaldığı süre içinde DİSK yöneticileriyle iki örgüt arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaştırılması, Fransa'da ve Avrupa'da çalışan işçilerin sorunları, Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna üye olmak için başvuran iki örgütün ortak davranma olasılıkları üzerinde görüş alışverişinde bulunacakları bildiriliyor. 


ler. 


i p “ 


Dün bütün yurtta öğrenciler İstiklal Marşını gür bir şekilde söyleyerek sahte solculara en güzel cevabı verdi- 


Orta öğrenim başladı 


Gençler huzur içinde okumak istiyor 


GENÇLİK SERVİSİ Görüştüğümüz Ankara 
50.Yıl Lisesi Müdür Başyardımcısı Sebahattin Gürler, "Okullarda huzur içinde bir eğitim için sizce ne gerekli" şeklindeki sorumuzu Şöyle cevapladı: 


“Bence huzur içinde bir eğitimin sağlanması, öncelikle öğrencilerin kendi elinde. Kendi huzurlarını kendileri yaratacaklar. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ama biz ne kadar çaba gösterirsek gösterelim, onlar eğer bize yardımcı olmazlarsa, bizim çabalarımız yeterli olmaz. Öğrenciler kendi idealleriyle, bizim içinde bulunduğumuz sorumluluğu karşılaştırıp, biraz sorumlu ve fedakarca davranmalıdırlar. Ayrıca bu konuda öğretmenler ve velilerden de yardım bekliyoruz. 


"Öğretmenler, düşünceleri ne olursa olsun, öğrencilerle ilişkilerinde dikkatli ve titiz olmalıdırlar, Öğrencilerin içinde bulundukları durum gereği, eğer yönlendirme yanlış olursa kötü şeyler olabilir. 


"Velilerin ilgisi ise yüzeysel olmamalı. Gerçekten okulla ve öğrenciyle ilgilenmelidirler. Onlar- dan bu konuda yardım bekliyoruz. 


"Ancak öğrenci bazen öyle bir duruma geliyor ki,ne bizi,ne de velileri dinlemeyebiliyor. O nedenle gene tekrarlıyorum,huzur içinde bir eğitimi kendileri yaratacaklar. Bunun tersi halinde de zararı gören gene kendileri oluyor. 


"Bir örnek vereyim size, Geçen yıl biz bazı okullara oranla sakin bir yıl geçirdik ve merkezi 
yerleştirme sistemiyle 65 
öğrencimiz üniversiteye ici Ön kayıtlar dışın- 

a.. 


"Dileğimiz bu yıl huzur içinde bir eğitimi sürdürebilmek. Ben bir yönetici olarak bir tek öğrencime zarar gelmesini istemem. Ama bunda da onların yardımına güveniyorum." 


SÖZ ÖĞRENCİLERİN 


50. Yıl Lisesinde bir öğrenci "Okullara dışarıdan yapılan müdahaleler önlenmeli", diyor ve şöyle sürdürüyor konuşmasını, "Bizim okulda aslında öğrenciler arasında olay çıkmıyor, dışardan gelip öğrenimi engelliyorlar." 

Bir başka öğrenci şöyle diyor: "Bence ne olursa olsun öğrenim engellenmemeli. Öğrenimi engelleyenler kim olursa olsun, onlara engel olunmalı. Artık engellenen bir eğitim istemiyoruz. 
Örneğin ben, artık olay çıksın istemiyorum. Eğitimin kimin tarafından olursa olsun engellenmesi- ne karşıyım." 3 ” 

.Bu durumun, nedeniği sorduğumuz “bit öğrenci de şunları söyledi: 

“Bence mesele Türkiye'nin yönetiminden kaynaklanıyor. Onların bu konuda yeterince çaba gösterdikleri kanısında değilim. Bu konuda etkin önlem alınmalı." 


Bir öğrenci de okullarda huzur içinde bir eğitimin nasıl sağlanacağı konusunda bir fikri olmadığını söyledi: "Sakin bir okul istiyorum. Öğrenim Sirsün istyorum. Ama bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda bir fikrim yok" diyor. 

BOMBALI 
PANKARTLAR 

Dün okullar genri olarak sakin bir şekilde öğrenime başladı,ancak An- 
'kara'nın Anıttepe, Yıldırım Beyazıt ve Endüstri Meslek Liselerine bombalı pankartlar asıldı. Dev-Sol imzalı pankartlarda "Oligarşiye Son" yazıları vardı. Pankartlar güvenlik kuvvetleri tarafından patlamadan indirildi. 


İSTANBUL 


İstanbul'da ki 86 lise, 
145 ortaokul, 64 mesleki 
teknik okul, 13 İmam 
Hatip Lisesi ve 59 özel 
öğretim kurumunda 587 
bin 956 öğrenci dün yeni öğretim yılına başladı. İstanbul'da bu yıl 4 lise ve 
11 ortaokul öğretime açıldı. Tüm yurtta olduğu gibi öğrenimin ilk günü sakin geçti. 
Şişli Motor Meslek Lisesinde düzenlenen töreni izledik. 


izmir'de yurtlara kayıtlar sürüyor 


@Bu yıl yurtlara ilginin fazla olması nedeniyle gerekirse 


Bu arada, 


Coşkulu bir şekilde söylenen İstiklal Marşın- dan sonra,öğrenciler adı na konuşma yapan bir genç, yeni öğrenim yılına başlamalarının sevinci içinde olduklarını i terek, "Müdürümüzü, öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı, okulumuzu sevelim, birbirimize saygı duyalım" dedi ve ders yılının başarılı geçmesini diledi. 

Veliler adına konuşan 
Okul Koruma Derneği 
Başkanı da öğrencilerden öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı saygılı olmalarını istedi. Okullarını temiz tutmaları , duvarlarına yazılar yazmamaları gerektiğini belirtti. 

Okul müdürü ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Birlik, beraberlik, sevgi ve barış içinde bulunun. Sizi huzursuz etmek isteyenlere karsı çıkın. Birbirinizle dayanışma içinde olun" dedi. 

Okullardaki anarşi konusunda ,görüşünü aldığımız bir veli, "Bu tür olayları kesinlikle tasvip etmiyorum, hiç memnyn 


değiliz. Ancak okulumuzda böyle olaylara çok şükür rastlanmaz. 


Yeni ders yılında başarılı olsunlar" dedi. 


İstanbul Milli Eğitim Müdürü Hızır Ekşi, yeni öğretim yılı nedeniyle yaptığı açıklamada tüm öğrencilere başarı dileğinde bulunarak şöyle dedi: 

“1979-80 öğretim yılında öğrenci, öğretmen, idareci, güvenlik görevlileri, veliler ve halkın bütünlüğünü sağlayarak. okullarımızı, çağdaş eğitim yapılabilir duruma 


Arkadaşları adına konuşan öğrenci,gençliğin sevgi,saygı ve kardeşlik özlemlerini dile getirdi. 


yorum. 1979-1980 öğretim yılında okullarla ilgili tüm bireylerin ve kuruluşların okullar konusunda ortak bir anlayışa varmaları için çaba göstereceğiz. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, bu işbirliğinin sağlanmasına ve bunun için gerekli özveri- ye açıktır, açık olacaktir 


"Saydığım diğer kesimlerin de öğretmenlerimize ve eğitim kurumlarımıza aynı olumlu yaklaşımda bulunacaklarına güvenim vardır. Böylesi bir işbirliğinin , yıllardır özlemi çekilen çağdaş anlamda bir eğitim-öğretim ortamını en sağlıklı bir biçimde gerçekleştireceğine inanıyorum. Bu düşünceler içinde yeni öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm halkımıza esenlik ve başarı getirmesini diliyorum: 


İZMİR 

Izmir'de de ortaöğrenimde dersler dün. başladı. 

İzmir Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Kaynar, yeni öğretim yılında sekiz yeni okulun açıldığını bildirdi. Yeni ders yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi 

BİLDİRİ 
DAĞITTILAR 


Öte yandan bildiri dağıtan üç kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre,gözaltına alınanlar "Devrimci Gençlik" başlıklı bir bildiri dağıtırken şikayet 


yeni yurt açılacak 


İZMİR (AA) 

Yüksek öğrenim öğrencilerinin, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara ilgisinin, bu yıl, geçetiğimiz yıllara oranla fazla olduğu, kayıtların sürdürüldüğü bildirildi. 

İzmir'de dört ve bölgede dört olmak üzere sekiz yurtta yeni dönem hazırlıkları tamamlandı. Kayıtların sürdüğünü belirten yetkililer, öğrencilerin kuruma bağlı yurtlara ilgisinin geçtiğimiz yıllara oranla fazla olduğunun gözlendiğini söylediler. Yetkililer bu ilginin öğrencilerin kiralık ev bulamamalarının yanı sira, kuruma bağlı yurtların özel yurtlara göre daha güvenceli bulmalarından ileri geldiğini savundular. 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlur Kurumu Bölge Yurtlar Müdürlüğü yetkilileri, yurtların başvuruları karşılayacak düzeyde olduğunu söylediler.. Ancak, olası bir yetersizlik durumunda yeni binaların kiralanarak yurt olarak açılacağını bildirdiler. 


getirebileceğimize inanı- Üzerine yakalandılar. 


DGBF 


Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu 


Kuruluş Bildirisi e Mücadele İlkeleri TüzükeDGB-DLB Tüzüğü 


TÜRKIYE 
GENÇLİĞİ 
YAYINLARI 
Dağıtım: TÜR-DA 


Ödemeli isteme adresi: 10 TL Necatibey Cad.22/8-D, Ankara * 


18 Ekim 1979 


Askeri Savcı, 
Mısır Elçiliğini basanlar için 


idam istemini tekrarladı 


© Ankara'da komandolar bir memuru kaçırarak bıçakla ağır 


yaraladılar 


HABER MERKEZİ 
Mısır Elçiliğini basarak bir bekçi ve bir polisi öldüren, elçiliği üç gün işgal ettikten sonra teslim olan Filistinli tedhişçilerin davasında dün Askeri Savcı Hv. Hakim Binbaşı Atilla Tulay, ted- 
, hişçilerin idamını istedi. 
Silah sağladığı ileri sürülen Ömer Faruk Erdem hakkında ise yeterli kanıt bulunmadığı bildirildi. 
Mahkeme Başkanı Hv. 
Alb. Mustafa Çerezci, duruşma hakimi Albay Nurettin Soyer ve üye Hakim Hy. Yüzb. Necmettin Özkan'dan oluşan mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine, Askeri Askeri Savcı esas hakkındaki mütalaasını okudu. İddianamede yer alan hususların sübuta erdiği belirtilen mutalaa sonunda, Askeri Savcı, Filistinli tedhişçilerin idamını istedi. Tedhişçilere yardım eden Gebzeli çitflik sahibi Ömer Faruk Erdem hakkındaki iddialar için ise yeterli kanıt elde edilemediği belirtildi. 


Ankara'da olaylar 


Gülveren, 60 evler, 
Denizli sokak, Blok 12, Daire 30'da oturan Ramazan Kaçarer ile karısı Sevim Kaçarer kapılarının önündeki paspasın al- 


tına konan bir bubi.tuza- . 


ğı ile ağır yaralandı. Mamak Gaz Maske Fabrikasında çalışan karı koca- nın iş dönüşü kapılarını açarken patlayan bubi tuzağını kimin, ne amaç- 
Ta paspasın altına. yerleştirdiği henüz anlaşılamadı. 

Öte yandan Numune Hastanesinde memur olarak çalışan Orhan Tatlı, önceki gece saat 22.30 
sıralarında Maltepe otobüs durağından kaçırılıp bıçaklandı. Yeşil renklj, plakası örtülmüş Murat marka bir arabaya silahlı üç kişi tarafından zorla bindirilerek götürülen: Orhan Tatlı, daha sonra Sıhhiye Köprüsü altında 


karnından bıçaklanmış olarak bulundu. İniltileri üzerine yanına gelenlerin karnında bıçakla buldukları Orhan Tatlı hastaneye kaldırıldı, Doktorlar Tatlı'nın durumunun ciddi olduğunu bildirdiler. 

Orhan Tatlı'nın sol görüş sahibi olduğu, kendisini bıçaklayanların ise MHP'li komandolar olduğu belirlendi. 

u arada önceki gün 
Ankara, Emek'te Nidai 
Seven adındaki komandoyu açtığı ateşle kalçasından yaralayan kişinin Muhammet Tolu olduğu belirlendi ve Tolu yakalanarak gözaltına alındı. 


Sorgun'da bir öğrenci tabanca ile öldürüldü 


Yozgat'ın Sorgun İlçe Lisesinde dün sabah çıkan olaylarda bir öğrenci tabanca ile öldürüldü. Olayla ilgili olarak dört kişi gözaltına alındı. 

Yeni öğretim yılına dün sabah başlayan Sorgun Lisesinde, karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında başlayan sözlü münakaşa daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü. 

Çatışmada, 'Ülkücü' 
olduğu bildirilen Ergün Unal tabanca kurşunu ile 


¿ağır biçimde yaralandık- 


tan sonra kaldırıldığı Yozgat Devlet Hastanesinde öldü. 


Beşiktaş "fa bir komisyoncu öldürüldü 


Beşiktaş'ta bir komisyoncu dükkanına giren silahlı kişiler dükkan sahibini bıçakla öldürdüler. 

Emniyet yetkililerinden alnan bilgiye göre, dün saat 14.15'te dükkana giren silahlı kişiler dükkanda oturan Süleyman Ümitata'ya bıçakla saldırdılar. Ağır yaralanan Ümitata olay yerin- de öldü. Yetkililer olayın 


o 
Mamak Cezaevinde komandolarla aynı bloklarda kalmak istemeyen tutukluların direnişi sürüyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Mamak Askeri Cezaevinde pazar günü tutuklularca başlatılan direniş dün de sürdü ve tutuklu - ların büyük bir kısmı dün de görüşe çıkmadılar. 

Mamak Askeri Cezaevinde iki gündür süren direniş kararının pazar günü bir grup sağ eğilimli komandonun koğuşlara saldırması ve 17 kişinin yaralanması üzerine alın- 

«dığı bildirildi. 

Mamak Cezaevinde tutuklu bulunan bir grup adına yapılan açıklamada cezaevinde sol eğilimlilere karşı bir komplo hazırlandığı öne sürülerek, koğuş kapılarının dışardan kilitli olmasına rağmen pazar günü kapıların kendiliğinden açıldığı belirtildi. 

Açıklamada aynca direnis kararının "seçimleri 


boykot" tavrıyla bir ilişkisi olmadığı ifade edilerek, Mamak Cezaevinde sağ ve sol görüşlü tutukluların kaldığı koğuşlar ile blokların ayrılması, görüş günlerinin buna göre yeniden düzenlenmesi ve can güvenliğinin sağlanması istendi. 


TUTUKLULARIN GÖRÜŞÇÜLERİNDEN 
BİR GRUP 
GÖZALTINA ALINDI 

Cezaevinde can güvenliği olmadığı için direnen tutukluları ziyaret etmek üzere gelen görüşçüler cezaevinde can güvenliğinin (o sağlanmamasını protesto ederek Samsun karayolunu yaklaşık 45 dakika trafiğe kapattılar. Jandarma bunun üzerine görüşçüler- den bazılarını gözaltına aldı. 


Cevat Yurdakul” un öldürülmesini 


kınayan polislerden 6'sı tutuklandı 


ADANA 

Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un 28 
Eylül sabahı komandoların silahlı bir saldırısı sonucu şehit edilmesin- den sonra aynı gün Adana'ya gelen eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'e isteklerini iletmek, bu arada Sıkıyönetim Komutanlığının tutumunu protesto etmek amacıyla direnişe geçen 400; polisten 15 gündür gözaltında bulunan 24 emniyet görevlisinin önceki gün Sıkıyönetim Askeri 


Mahkemesinde yargılanmalarına başlanıldı. 

Yargılama o sonunda, aralarında Pol-Der Adana Şube Başkanı İbrahim Tepebaşı'nın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. 

Sıkıyönetimce tutuklanan emniyet görevlilerinin ismi şöyle:Komiser İbrahim Tepebaşı, Komiser Ahmet Kılıç, Komiser Necati Acar ile polis memurları Ali Rıza Sabun, Selahattin Bayıl, İsmail Denizhan. 


siyasi bir yönü olup ol- 


* madığını araştırdıklarını 


bildirdiler. 


Şaşkınbakkal 'da bir mağaza soyulmak istendi 


Şaşkınbakkal'da bir mobilya mağazası silahlı beş kişi tarafından soyulmak istendi. Ancak magaza sahibinin silahını çekerek ateş etmesi üzerine olay yerinden kaçan soygunculardan biri yaralı olarak yakalandı. 


, Suadiye, Şaşkınbakkal'da bulunan Kafkas Mobilya Mağazasına gelen silahlı beş kişi mağaza sahibi Nazif Kaya'yı tehdit ederek kasadan para gaspetmek istedi. Üzerinde bulunan 2 bin lirayı veren Kaya, soyguncularin bir anlık gafletinden yararlanarak kendisinde bulunan yeğenine ait tabancayı ateşleyerek Şişli Siyasal Bilgiler Yüksek Okulunda öğrenci oldu- 

-ğu bildirilen Aydın Bah- 


Hayatını kahvehanelerde garsonluk yaparak kazanan Osman Ay 


yapılan duruşmalarında, 


(solda) 


çeci adlı kişiyi kalçasın- dan yaraladı. Arkadaşlarının yaralanması üzerine paniğe kapılan diğer dört soyguncu kaçmayı başardılar. Mağaza sahibi Nazif Kaya yaralı soyguncu yu kısa zamanda etkisiz hale getirerek polise teslim etti, Aydın Bahçeci Haydarpaşa Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. 


Tarsus'ta bir işçi vuruldu 


Tarsus'ta Kemal Gündoğdu adlı bir fabrika işçisi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. 


Alınan bilgiye göre, SASA'da işçi olarak çalışan Kemal Gündoğdu dün sabah işyerine gitmek için evinden çıktığı bir sırada kimliği saptanamayan bir kişi tarafından tabanca ile yaylım ateşine tutuldu. 
Ağır yaralanan Kemal Gündoğdu Adana Tip Fakültesine kaldırıldı. 


A 


Mısır Elçiliğini basan Filistinli teröristlerin dün Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde 


kındaki mütalaasını okudu ve sanıklar için idam cezası istemini tekrarladı. (Üstte Filistinli tedhişçiler görülüyor). Filistinli tedhişçilere yardım eden çiftlik sahibi Ömer Faruk Erdem hakkında ise yeterli kanıt bulunamadığı belirtildi. 
(Fotoğraf: Unal İnanç) 


Askeri Savcı esas hak- 


Nasibullah Türker getiriliyor 


16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi'nden çıkan öğrencilerin üzerine bomba atarak yedi öğrencinin ölümüyle sonuçlanan katliamın baş sanıklarından (o Nasibullah Türker yakalandığı Almanya'dan bugün getiriliyor. 


Havza'da 


Havza Cumhuriyet 
Savcısı İlhami Haneci'nin evinin önünde park edilmiş 61 AS 331 plakalı özel otomobiline saat 
22.30 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişilerce patlayıcı madde atıldı, Arabada hasar meydana geldi. 

Öte yandan, Samsun 
Anadolu Lisesi yatakhanesi de dün gece kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı, yatakhanede 7 boş kovan bulundu. 


E S naz, Ahmet Yolaç'ı 'faşist 


olduğu için Kenan Doğan'dan aldığı silahla öldürmüş, (Solda) Aynaz'a silah vererek cinayete teşvik cden Kenan Doğan Ahmet Yolaç'ı tanımadığını sadece faşist olduğunu duydu- 


ğu nu söyledi. (Sağda) 


Adana da 4 kişiyi öldürmekten sanık 


Dev-Kurtuluş mensubu 4 kişi yakalandı 


ADANA (ÖZEL) 
Adana'da 5 Ekim günü, Sinanpaşa Mahallesinde Çilem Manifatura sahibi Ahmet Yolaç'ı ve aynı mahallede çeşitli olaylarda 3 kişiyi daha öldürmekten sanık olarak yakalanan 
"Devrimci Kurtuluş" 
grubura mensup dört kişi, ilk sorgularında suçlarını kabul ettiler. Sanık Osman Aynaz, basın mensuplarına tanıtılırken, 
"Adam öldürmekten dolayı pişmanım" 
dedi. 

Adana Emniyet 
Müdürlüğünü o vekaleten yürüten İl Jandarmą Alay Komutanı 
Albay Osman Çitim, yakalanan 4 sanığı basın mensuplarına tanıtmak için önceki gün Emniyet Müdürlüğünde bir basın top- 


lantısı düzenledi. Albay Çilim, emniyet teşkilatının başarısı 


olarak değerlendirdi dört kişinin yakalan- ile 


ması Olayı ilgili yaptığı açıklamada, sanıkların THKP-C 
Devrimci Kurtuluş 


Bingöl'de komandolar 
TIKP yöneticilerine 


saldırdı 
BİNGÖL (ÖZEL) 
21 Ekimde yapılacak -olan Bingöl Bele- 


diye Başkanlığı seçimleri yaklaştıkça MHP'nin Bingöl'deki tertipleri artıyor. 
MHP'liler kitlelerin seçime katılmasını engellemeye çalışıyorlar, 


Türkiye İşçi Köylü Partisinin seçimlerde "MHP'ye öy verme, hesap sor" çağrısı ve Belediye Başkanlığı seçimlerinde MSP adayı Rıza Bağzencir'i . destekleme kararı, TİKP'ye yönelik tertipleri artırdı. 13 Ekim günü MHP'li komandolar 
TİKP Karlıova İlçe Yöneticisi Kazım Bektaş'a saldırdılar. 


grubuna mensup olduklarını ve Sinanpaşa mahallesinde çeşitli olayların yanısıra 4 kişinin öldürülmesi olayına karıştıklarını belirtti. 


Sanıkların şöyle: 

30 Mart 1979 günü 
Akbank'ın Sinanpaşa' 
da bulunan şubesine bomba atmak, 18 Mayıs günü, Sinanpaşa' 
daki Akbank, Pamukbank ve Emlak Kredi Bankasına bomba atmak, kurşunla taramak, 30 Mayıs günü Sinanpaşa mahallesi 
Kışla Caddesi üzerinde kebapçılık yapan 
Mustafa K.ser ve Abdullah Karakuş'u öl dürmek, 18 Haziran günü Sinanpaşa mahallesinde Cemalettin Kandemir'e ait kahvehanede Mehmet Buçkin'i öldürmek, 5 
Ekim günü Sinanpaşa mahallesinde Çilem Manifatura dükkanı sahibi Mehmet Yolaç' 
ı dükkanında öldürmek. 


suçları 


Basın mensuplarına tanıtılan Osman Aynaz, Ahmet Yolaç'ı faşist olduğu için kendisinin, Kenan Doğan' 
dan aldığı silahla öldürdüğünü belirttikten sonra olayı şöyle anlattı. "Ahmet Yolaç faşistti. Bizim bulunduğumuz kahvehaneleri okurşunlatıyordu. 
Dükkanına girdim, beni gorunce yere yat- , tı. Kafasına kurşun sıkarak öldürdüm. Ben devrimciyim. Faşist teröre devrimci şiddetle karşılık verdim." 


usman Aynaz, daha sonra bir basın mensubunun sorusu üzerine, öldürmekten dolayı pişman olduğunu söyledi. 

Muhaberimizin, Siyasi görüşünden dolayı insanların 'öldürülmesi, bugüne kadar faşistlerin başvurduğu bir yöntem olarak bi- 


liniyordu, sen devrimci olduğunu söylüyorsun, bu nasıl oluyor" şeklindeki sorusuna ise Osman Aynaz, 
"Ben faşist teröre karşı devrimci şiddet kullandım, yoksa adam öldürmeye karşıyım" cevabını verdi. Halk çocuklarının öldürülmesi karşısında üzüldüğünü de söyleyen 
Osman Aynaz, muhabirimizin, "Ahmet 
Yolaç küçük bir esnaftı, o halktan sayılmazmıydı" şeklindeki sorusunu da cevapsız bıraktı. 

Daha sonra basın 


mensuplarına ( tanıtılan Kenan Doğan, 
Devrimci Kurtuluş 


grubuna mensup oldugunu belirterek, Osman Aynaz'ın Ahmet 
Yolaç'ı öldürmesi olayında, kırmızı renk motosikletle yolda beklediğini, Ahmet 
Yolaç'ı kendisinin tanımadığını, faşist olduğunu arkadaşların- dan duyduğunu söyle- 


di. Bir gazetecinin, "Listenizde başka kimler vardı öldürü- 


lecek" şeklindeki sorusuna ise, "Biz liste tutmuyoruz. Faşist olarak tanıdığımız kişileri öldürdük. onlar da MC döneminde bizi okullarda dövüyorlardı, kahvehanelerimizi kurşunluyorlardı” şeklinde cevap verdi. 

Aynı grupla birlikte sanık olarak yakalanan Cemalettin Kandemir, kahvehaneyi neden 

kurşunladıkları sorusuna ise, kahvede öldürülen Mehmet 
Buçkin ile aralarında siyasi görüş ayrılığı olduğu cevabını verdiler. 

Kenan Doğan ve 
Osman Aynaz ile birlikte sanık olarak yakalanan 1960 doğumlu Mustafa Özdemir ve 
1951 doğumlu Cemalettin Kandemir, gözaltı süreleri dolduktan sonra mahkemeye verilecekler. 


Published with The New York Times and The Washington Post 


"Batının Türkiye'de istikrarlı bir hükümete ihtiyacı var” 


HABER MERKEZİ 

14 Ekim seçim (o sonuçları Batı 

basınında değişik yorumlara yol açtı. 
İste bunlardan bazıları: 


International 
Herald Tribune 


16 Ekim tarihli İnternational Herald Tribune gazetesinde yayınlan. a "Daha İstikrarlı Bir Türkiye'ye Doğrd"" başlıkla yorumda, Türkiye'de yapılan ara seçim sonuçları ele alındı. 
Ara seçimlerin en teşvik edici yönünün, Başbakan Ecevit'in, ordu müdahalesi olmadan Süleyman Demirel'le yer değiştirmesi olduğu ileri sürüldü. 
Yorumda şöyle deniliyor: 

"Türk ordusu, 1940'larda demokrasinin kurulmasından bu yana ulusal istikrarın koruyucusu olmuştur ve eger şartlar gerektirirse harekete geçmekte tereddüt edeceğini düşünmek için hiç bir neden yoktur. Askeri müdahale Batının demokratik geleneklerine terstir. Ne var ki Türkiye, NATO' nun Güneydoğu kanadında Batının çıkarlarının temel koruyucusudur. 
Türkiye'de istikrarın, demokratik kurumların verimli toprağında ve yeniden canlanan bir ekonomiyle sağlanması elbette daha iyidir. Ama Batının güçlü bir orduya sahip istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyacı vardır." 

Yorumda daha sonra ABD'nin, IMF'nin, Dünya Bankasının Türkiye'ye verdiği kredilere değiniliyor. 
Türkiye-ABD Savunma Anlaşmasının 
9 Ekimde sona erdiği belirtiliyor. 
ABD yönetimi ile Kongrenin, Yunan lobisinin baskılarına rağmen Türkiye'ye karşı "cömert" olması gerektiği ileri sürülüyor. 

Yorumda daha sonra şöyle deniliyor: 
“Ankara'daki hükümet değişikliği, Batının siyasetinde hemen hemen hiç bir değişikliğe yol açmayacaktır. Ecevit'in ortanın solundaki Cumhuriyet Halk Partisiyle, Demirel'in Adalet Partisi , yıllardır iktidarı birbirleriyle değiştirdiler ve ikisi de modern Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk'ün çizdiği Batı yanlısı yolu izlediler. Bugün Türkiye, Doğuya kesin bir dönüş yapmak değil, bir hükümet bunalımı tehlikesiyle karşı karşıyadır." 

Yorumda daha sonra,Türkiye'de uygulanan nisbi temsil seçim sistemi nedeniyle,hiç bir partinin çoğunluğu sağlayamayacağı ileri sürülerek, Demirel'in, Ecevit'in yerine geçerse,Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisiyle koalisyon yapacağı iddia ediliyor. Geçmişte hem Demirel'in hem de Ecevit'in böyle koalisyon hükümeti kurduklarına değiniliyor. Ancak hangisi iktidara gelirse gelsin, ülkeyi Batının desteğiyle yöneteceği iddia ediliyor. 


Süddeutsche Zeitung: “Türkiye çıkmazda” 


“Türkiye'deki kısmi seçimlerde Bülent Ecevit'in, CHP'nin aldığı yenilgi , kötümserlerin tahminlerinden daha acı oldu" diye yoruma başlayan Süddeutsche Zeitung, Ecevit hükümetini 22 aydır izleyen herkesin bu yenilgiden sonra Türkiye'yi yeni problemlerin beklediğini görebileceğini belirtiyor. Gazete yorumuna şöyle devam ediyor: 

"Seçimi kaybeden Ecevit, parlamentoda ay sonunda yapılabilecek bir oylamada yeni bir yenilgi almayı önlemek için şimdiden çekilse bile, şimdiki hükümetin yerine daha sağlam bir hükümetin gelebileceği hiç de garanti değil. Şimdilik tek alternatif 


Anthony Ouinn'e turistler 


olarak görülen Süleyman Demirel, Ecevit'ten önceki hükümet başkanı olarak Türkiye'nin problemlerini halletmede başarılı olmadığını; ispat etmişti.“ 


Demirel'in bir hükümet kurabilmesi için öteki muhalefet partilerinin oylarına da ihtiyacı olduğunu belirten Süddeutche Zeitung, bu iki ufak partinin Demirel ile biraraya gelebilme ihtimalinin çok zayıf olduğunu, her üç parti liderinin de birbiriyle çalışmamak üzere açıklamalar yaptığını söylüyor. ; 

Demirel'in "aşırı sağcı Türkeş ile yeni bir rizikoya girmesinin de" düşünülemeyeceğini söyleyen gazete, bu tip koalisyonların denendiğini ve Demirel için uygun durumu erlendirmenin tek yolunun yeni seçimler olduğunu vurguluyor. 


Frankfurter Allaemeine Zeitung 


Birinci sayfada bir yorumla seçinılere yer veren gazete, "Ecevit'in artisinin seçimlerde aldığı yenilgi, irkiye'nin problemlerini sona erdirmiyor"' diyor. 


Türkiye'nin ve partilerin durumu. 
nu ele alan yazıda, "Ecevit başarısızlığını, iki yıl evvel hükümetin devraldığı Demirel'den kalan mirasa - lemekle meseleyi abartıyor" deniyor. 


MHP'ye yakınlığıyla tanınan yorumcu, MC hükümetinin başarısızlığı: nı MSP'ye ve onun ekonomiyi bloke etmesine bağlıyor. Ülkedeki anarşi ortamının tek sorumlusunun da "sol olduğunu söylüyor. 


İsveç basını 14 Ekim seçimlerine büyük önem verdi 


Yorumlardan bazıları şunlar: 

13 Ekim tarihli Svenska Dagbladet 
e , seçimler üzerine yorumunu 

illiyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdi İpekçi'nin katilinin mahkemede 

ekilmiş resimleri ile birlikte yayındı. MHP'nin en aşırı uçtaki ırkçı parti olduğu belirtilen yorumda sosyal, politik ve etnik çelişkilerin nerede ise bütün ülkeyi şiddetin içine çektiği vurgulanıyor. 

15 Ekim tarihli Ekspressen, yorumunda anarşinin ülkeyi paraang etmek için uğraştığını belirtiyor. 
Yorumda şöyle deniyor: "Ecevit 21 
ay önce hükümete gelmeden önce kesin bir kararlılıkla ülkedeki şiddet ve aharşiyi durdurmaya söz vermişti. 
Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümeti 'katil hükümet'diye adlandırıyordu. Fakat aradan geçen 21 
ay içinde Türkiye'deki terörizm rekor derecesine yükseldi. Ecevit ülkenin üçte birinde Sıkıyönetim ilan etmek zorunda kaldı. Aşırı sağ ve sol arasındaki iç Savaş, pikoe zayıflayan ülke ekonomisi,Süleyman Demirel'in tekrar geri gelmesine yol açabilir. 


15 Ekim TV'deki yorum: 


Yorumcu Türkiye'nin her geçen gün daha da yükselen bir kriz içinde olduğunu yüzde 20 işsiz bulunduğunu, Türkiye'nin meşhur kahvesini dahi ithal edemeyecek hale geldiğini, ekonominin iflasa gittiğini belirtti. 
Politik karışıklık neticesi en az 2 bin 
100 kişinin iki yıldan az bir zamanda 
öldürüldüğünü açıklayan yorumcu, Türkiye'nin siyasi, dini ve milli çelişkiler içinde olduğunu ve bunun için güçlü bir hükümete gerek duyulduğunu , fakat bu seçimle böyle mir hükümetin zor olacağını vurgula- 

i. 


daha çok ilgi gösterdi 


ABDULLAH KURTAY  hony 

'Çağrı' filminin galası na kalılmak üzere, önceki gün eşi ve filmin Suriyeli yönelmeni Mustafa Akkad ile İstanbul'a gelen unlu sinema ve TV oyuncusu Anthony Quinn “dün de İstanbul'un tarihi yerle rini gezdi. 

Quinn . Ayasofya Mü zesini gezerken, daha çok yabancı turistlerin ilgisini çekti. Ünlü oyuncu Anl 


vakkanlı 


Anthony Quinn, dün Sultanahmet Camisi ve Ayasofya Müzesini gezdi. Oyinn'e, turistler da- 


ha çok ilgi gösterdiler. 


(Fotoğraf: A bdullah KURTAY) 


Quinn 
Müzesi içinde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi 
'İmeden önce 
» lanındığımı um mu yordum uçaklan iner inmez kı bizim Meksika'daki sı insanlar gülen sevgi dolu yüzlerle karşılaştım. Bura insanları bizim Meksika insanla rına benziyor 


"Şımdiye kadar, hiç 
Türk filmi seyretmedim. 
Fakat, Türkiye aleyhin- de propaganda yapan 
'Gece Yarısı Ekspresi" filmini gördüm. Sinema dili ve tekniği için şahane bir eser, Ama, politik konusu için bir şey demeyeceğim. Çünkü sinema öyle bir şey ki,eğer sen kendi filmini ama uluslararası seviyede yapmazsan başkası bunu lırsat bılır ve kendi çerçevesi doğrullusunda yapar. Bu ço doğal birşey. Mesela biz 'Viva Zapata'yı çevirdiğimiz zaman Meksika hükümeti buna karşı çıkmıştı, Oysa yine de filmi çektik. Belki onlar o filmi yapsalardı, daha olumlu olurdu; en azından Meksika hükümeli için. Şimdi yine Meksika'da geçen bir filmin çekimine başlayacağız. Aynı sorunlar yine karşımızda.” 

Konuşmasının son bölümünde Anthony Çuiun Rönesans devrinde yaşamak istediğini, şimdi ise 21 yüzyıla kadar yaşamak istediğini belirterek, 'Her ülke sinema sanalına büyük özen göstermek zorundadır. Ben bundan böyle bir Meksika valisini canlandırmak isterim" dedi. 


Ayasol'ya 
“Türkiye 
Tür 


daha tıp 


Ama 


gibi, 


açıkça 


"Sol" denilen... 


Bu seçimler genel seçim değil,ara seçimdi. 
Buna rağmen bugüne kadar kolay kolay ulaşılamamış bir seçime katılma oranı oldu. 

Hem ara rejimcilere, hem de onların yol arkadaşı boykotculara görülmemiş bir şamar. 

Bir boykot yaptılar, oy kullanma oranı yüzde 72'den yüzde 75'e çıktı! 

. Eh, buda bir başarıdır! Boykotçuların halkla, halkın duygu ve düşünceleriyle ne kadar ilgileri olduğunu göstermelerinin başarısı! 

Şimdi boykot sloganının yerini başka bir slogan alacak "Bu halk zaten adam olmaz. Tek başımıza savaşa devam! 

kkk 

Moskova'nın boykotçuları bu sonucu aldı 

da, boykotçu olmayanları başka bir sonuç mu 


aldı? 


İstanbul'dan Doğu 


dan 2 bin 600 az. 


dur ve etti. TS 


lamak. 


seçimi kazanırız," 


bir taktik. 


Bu seçimler, boykot yapanı ve yapmayanı ile Moskovacıların uğradığı ağır bir hezimettir. 


ye Beria Onger gösterildi... Doğu Berlinciler bütün güçlerini İstanbul'a yığdılar. Başka her yerde TSİP'i desteklemek zorunda kalacak kadar güçlerini İstanbul'da topladılar. Onbinlerce" karanfil dağıtıldı. İstanbul halkına şirin görünmek için. Hedefimiz 50 bin oy dendi. 

Ve sonuç: Bakiye hanıma 20 bin oy! 

TBP'den 3 bin 600 az. SDP ve TİP toplamın- 


İsmail Bilen Muğla, Manisa, Balıkesir, Buranakkale'de TSİP'i desteklediğini ilan en az oyu bu illerde aldı! Muğla'da binde 4, Manisa'da binde 4, Balıkesir'de binde 6, Burdur'da binde 7 ve Çanakkale'de binde 6. 
Oysa TSİP'in Türkiye ortalaması yüzde 1,1! 
Moskovacılıkta yarışan TİP ile TSİP'in Türkiye çapında aldıkları oy toplamı yüzde 1,7. 
Bu oyların içinde TSİP'in Doğu bölgesinde Kürt övenizmini körükleyerek aldığı oylar var. 
ardin'de Nurettin Yılmaz'ın desteği var. Feodal aşiretlerle yapılan "ittifak"lar var. 
Moskovacıların "anaç" partisi olma iddiasındaki TİP ise tam bir fiyasko ile karşılaşmıştır. 
Moskova bu ağır yenilgiye uğrarken, SDP başarı kazandı. Hem de Türkiye çapında önemsenecek bir gücü olmadığı halde, sadece radyotelevizyon konuşmalarıyla, Moskova'ya karşı olduğu için. Bu da Moskova'nın hezimet hanesine yazılmış başka bir kötü puan. 
* * 


Moskovacılar şimdi ne yapacak? 

Şimdilik, başarısızlığın bütün nedenini CHP' nin IMF ile ilişkilerine, Moskova'ya tam anlamıyla yanaşmamasına bağlamaya çalışıyorlar. 

Yeni taktik, CHP'yi buhran yaratmaya zor- 


CHP'ye şöyle diyorlar: "Bırak AP'yi ile koalisyon kursun. Hatta sen de destekle, yeni bir MC kurulsun. O zaman hep birlikte faşizm geri geldi diye yaygara yaparız. Gelecek 


Buyrun size fiyaskoyla sonuçlanacak yeni 


Aydınlık 


lin adayı olarak Baki- 


MHP 


TiKP Gülnar, Erdemli ve Karabük ilçe 


örgütleri kuruldu 


ANKARA (ÖZEL) 


Türkiye İşçi Köylü 
Partisi (TİKP), İçel'in Gülnar ve Erdemli ilçe örgütleriyle, Zonguldak" 
ın Karabük ilçe örgütünün kurulduğunu açıkladı. TİKP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İçel'in bü- 


tün ilçelerindeki örgütlenme çalışmaları tamamlandı. 


Yeni kurulan ilçe örgütlerinin yönetim kurulları şöyle: 


Gülnar İlçe 
Yönetim Kurulu: 

Ramazan Çubuk (Başkan, serbest), Mustafa Cingöz (kahveci), Halil Çelik (öğrenci), Sabri Aslan Öğretmen), Günsel Bozkurt (ev kadını). 

Erdemli İlçe Örgütü 
Yönetim Kurulu: 


Örgütü 


Anihony 


uinn "Çağrı" 


Mehmet Çelik (Başkan, köylü), Mustafa Özcan (işçi), H. İbrahim 


Unal, Ali Doğru (işçi) 

Ali Bulut (işçi). i 
Karabük İlçe Örgütü! 

Yönetim Kurulu: 


Ayhan Demir (Başkan, öğretmen), Haklı Yıldırım (işçi), Hüsnü 


Topal (işçi), Musa Kör4 oğlu (işçi), Mustafa Araç (işçi). i 

Bu arada, TİKP son! 
15 günde 7 ilin 16 ilçesnde daha örgütlendi. 
Yeni kurulan ilçe örgütleri şunlar: ‘Araklı, Çay-! 
kara (Trabzon), Don ge, Darende, Akçadağ (Malatya), Delice, Ayaş,! 
Şereflikoçhisar, Gb (Ankara), Dikili (İzmir)! 
Pozantı, Karaisalı (Ada-! 
na), Ovacık, Pertek (Tunceli), Tavas (Denizli) ve Tokat Merkez İlçe. 


| 


, 


Ge 


* filminde Yunanlı yil- 


dız İrene Papas ile filmin bir sahnesinde görülü- 


yor. 


18 Ekim 1979 


UAn 


xüsler 


AYAYINLAR\ 


ANINI AN e ae aaa 


OÜYLAR 


H.Yolu veH.Kurtuluşu'nun Halkın Yolu'nun incisi 


provokasyon çağrısı 


diktatörlüğe keirşı mücadele yürüt üy'orlar. Barikuruyorlar ve faşist 


“Emekçi kitleler, özgürlüksever güçler bundan böyle daha da artacak olan faşist teröre, en önemlisi faşist devlet terörüne her türlü (altını kendileri çiziyor) araç ve imkanı kullanmaktan asla çekinmeksizin devrimci şiddetle cevap vermek için hazırlanmalı ve örgütlenmelidir." Bu satırları Tarsus olayları üzerine Halkın Yolu yazıyor. Halkın Kurtuluşu gazetesinin 8 Ekim tarihli sayısı ise daha da sert! 

"Adana'da barikat savaşı" verdiklerini söylediği sayısında şunları yaziyor: 

"Emekçiler faşist diktatörlüğün azgınlaşan: terörünün önünde boyun eğmiyorlar. 
Emperyalizmin uşağı faşist Sıkıyönetim komutanlarının tehditlerini boşa çıkarıyor. 
Kitlelerin kararlı mücadelesi faşist militarist şefleri geri adım atmaya zorluyor... Kitle mücadeleleri birbiri ardına başarılı bir şekilde devam ediyor. Bunun yanısıra, Adana' da olduğu gibi kitleler, faşist 


katlar 


atarak 


Bu 


militarist güçler i sokmuyorlar. "Į "aşizme ölüm halka hürriyet!'' 
faşist diktatörlü k!" 
nın yiğit halkı faşist saldırılarını başə ırılı bir şekilde püskürtüyor." 

Halkın Kurtu luşu da kendi havasından öylesine coşkuya kapılmış ki 
“Tüm devrimci genel grev hazırl amaya çağırıyoruz" diyor. 


gruplarır ı boykot çağrısı yı aptığı da hatırlanırsa seçime katılma oranının geçen seçimlere göre arttığı ve AP'niri başarı kazandığı bugünlerde bu tarz uyduruk ajitasyonun sadece onların kitlelerle ne ilgisi olduğunu gö'stermekten öte bir işe yaram adıjfı, sadece provokasyona hizmet ettiği ortaya çıkıyor. 


likmiş! 
dişe diş mahallelere 
"Kahrolsun 
Adana' 


bu sloganları diktatörlüğün 


sonunda demokratlar 


seçimlere 


kadar 


ceğiz. 


ISIP, TiP'inasıl geçti? 


Seçim sonuçları tim Moskovacı partiler içim tan ) bir hayal kırıklığı yarattı. Özellikle TİP, umduğu ile değil b ulduğu ile i bir hafta öncesinde |tendilerini öylesine güçlü gösteriyorlardı ki, ''burjuvazi" tümi seçimler karşısındaki tutumunu TİP'e göre ayarlıyordu. . 

Yürüyüş dergisinin 8 Ekim tarihli sayısında TİP C šenel Başkanı Behice Boran'ın başyazısında şöyle deniliyordu : 


yetindi. Halbuki seçimden 


"Önce tüm partilerin seçime girmelerini engellem ek yoluna gidilmek istendi. Seçime katılabilmek için yasanın kc iyduğu en 


az onbeş ilde tüm ilçeleri ile kurulmuş olma şartı yirmi üçe çıkarıldı, komisyonda yasa tasarısı öyle kabul edil di. TİP'in 


bu şartı yerine getirdiği anlaşılınca, sözkonusu madde yeniden onbeş il şartına indirildi, hem de şartı kolaylaştıran bir değişiklik yapılarak... (Böylece) onbeş ili tamamlama konusunda partilere iki ay daha tanınmış oldu. Böylece TİP'ten başka sosyalist olma iddiasındaki iki partinin daha seçime katılabilmeleri sağlandı." 


“Partilere ek olarak bir de "'bağımsız"' lar seçim arenasında boy gösterince sol oyların dağılmasını sağlama açısından burjuvazinin tam istediği oldu." 

TSİP NEREDEN OY ALDI 

Yürüyüş dergisi 1 Ekim tarihli sayısın- 


( da da seçime katılan diğer revizyonist 


partileri tahlil ederken şöyle diyordu: 


"Büt ün hesabını "TİP'i geçmek" üzere yapan T'SİP kurulduğundan beri tek ciddi adım atimadığı birlik sorununun ticareti- ne hız vererek TİP'i geçr-sye çalışıyor, Doğu we Güneydoğu illerinin çoğunda başka politik görüşü benimseyen adayları listelerine alarak seçimlere katılıyor. 

“TSİP listesinde yer alân adaylar ve benimsedikleri politik çizgi ,TSİP'tenba-Zımsız kendi başına seçim propagandasını yurutuyor. İSİP ne yapıyor? Sadece 


TARİH BOYU. 
HAKSIZ DAVA 


Butto davası çok yakın bir olay. Ve sanırız daha belleklerden silinmemiş bir acı... Temelsiz bir suçlamanın, siyasal bir cinayetin kurbanı olan Zülfikar Ali Butto'yla haksız davalar dizimizi noktalayacağız. Konuyla ilgili, Pakistan'dan sızan ve dünya basınına yansıyabilen haberler kuşkusuz okurlarımızca iyi bilinmekte... Biz yalnızca, böyle bir dizi içinde Butto olayını bir kez daha anmış olmaktan öteye bir şey yazamayacağız. 
Çünkü, Butto'yu öldürmeyi kafasına koymuş olan Ziya Ül Hak, henüz Pakistan'da egemenliğini sürdürüyor. Dolayısıyla, yargılamanın içyüzü şimdilik ayrıntılardan yoksun durumda, Ölüm kararına dayanak olan suç kanıtları nelerdi? 
Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen, hatta bu uğurda bağış dilemeyi bile suçu üstlenmek olarak gören Butto ve onun savunma avukatları, ileri sürülen kanıtları çürütmek için neler yaptılar? Bilmediğimiz noktalar bunlar. Ama şundan kimsenin kuşkusu yok ki, Butto'yu yargılayan mahkeme düzmece bir mahkemeydi. Ve ölüm kararı, mahkeme tarafından değil, çok daha önceden Ziya Ül Hak tarafından verilmişti. Bütün dünya kamuoyunun tepkisine karşın onun ortadan kaldırılmış olması, infazın bir cinayet olduğu kanısını iyice güçlendirmektedir. Ve bu cinayet, darbeci general tarafından açıkça işlenemezdi elbette. Bir yargı makamının buna "fetva" vermesi, oyunun, hukuk kurallarına göre oynanarak amaca erişilmesi gerektiğini Ziya Ül Hak da biliyordu. Onun içindir ki, cinayet tasarlandı ve yargılama senaryosu hazırlanarak sahneye konul- du. Herkesin bildiği bu. 


BUTTO KİMDİ? 


Pakistan topraklarında dünyaya gelen Butto, Amerika ve İngiltere'de hukuk öğrenimi yapmış, çağdaş kafalı bir insandı. 
Eyüp Han'ın iktidarı sırasında Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları görevlerinde de 


Aşağıya aldığımız Halkın Yolu'nun açıklaması, derginin 
8 Ekim tarihli 89. sayısında yayınlanmış bulunuyor. Meğer- 
se elektrik kesintileri de Halkın Yolu'nu engellemeye yöne- 


OKUYUCULARA 


1— Gazetemizin bu sayısı 
26 Eylül'de basılması gerekirken, elektrik kesintisi nedeniyle -ancak 7 Ekimde basılabildi. Do layısıyle bazı yazılar güncelliği ni yitirdi. 

Böylece Faşist diktatörlü- gün Halkın Yolu'nun yayımını engelleme çabalarına, elektrik kesilmeleri de eklenmiş oluyor. 

2— dağıtım, ulaşım kağıt vb. fiyatlarındaki artışlar nedeniyle gazetemizin fiyatını 
10 lira yapmak zorunda kaldık. 

Yayınımızı tüm baskılara, engellemelere rağmen sürdüre 


Basım, 


HALKIN YOLU 


Halkın Yolu öylesine gerçek dünyadan kopmuş, kendi hayal dünyasınagömülmüş ki, geçenlerde ülkemize gelen Arnavutluk Halk Oyunları Ekibinin gösterisi sonrasında Halkın Kurtuluşçularıyla giriştikleri slogan yarışını da şöyle anlatıyor: "Gösteriler sırasında seyirciler büyük bir coşkuyla "Yaşasın Enver Hoca!' şeklinde sloganlar atarak Türkiye halkının Enver Hoca yoldaş önderliğinde sosyalizmi inşa eden Arnavutluk proletaryası ve halkına olan sevgi ve sempatisini dile getirdiler." 


oturup bekliyor. Yaptıkları pazarlık sonucu kendi politik görüşlerinin propagandasını sürdüren adayların toparlayacağı oyları bekliyor. 


“İlkesiz birliklerden aşiret ilişkilerin- den sağlanacak oyların sosyalizme de kendilerine de bir yararı dokunmayacağını bilmeleri gerekir." 


Böylece Moskova yanlıları birbirinin foyasını dahâ seçim öncesinde çıkardılar. Aşiret ilişkilerini kullanan TSİP'in aldığı oyların niteliği de-böylece açığa çıktı. 


Butto, ailesinin arasında... 


bulunan Butto, daha sonra Pakistan Halk Partisini kurmuş ve seçim yoluyla ülkesine Başbakan olmuştu. 


Kısa süren devlet yaşamı sırasında Butto, Üçüncü Dünya ülkelerinin birliğini savunmuş ve bu yolda çalışmıştı. Ülkesinin çıkarlarını, emperyalist devletlerin çıkarlarından üstün tuttuğu için halkı tarafından da benimsenip sevilen Butto, 
1977 yılında, General Ziya Ül Hak tarafından devrildi ve tutuklandı. Fakat onu devirmek ve tutuklamak yetmiyordu; kendisini ortadan kaldırmadıkça, halkının bağlılığına dayanarak yeniden işbaşına gelebilir, çizdiği eski yolda daha bir kararlılıkla yürüyebilirdi. Bu ise, darbenin amacına ulaşmaması ve Ziya Ül Hak' ın sonu demekti! Bir "isnad" arandı ve bulundu: Butto siyasi bir rakibine suikast düzenlemek suçundan yargılanacaktı!... 


Butto'yu yargılayan mahkeme, darbe- den bir yıl sonra, idam kararı verdi. 1978. 
Fakat, Butto'nun kimliğine yabancı olmayan dünya kamuoyu, böyle bir ölüm kararının uygulanmasına razı olamıyordu. 
Ve birçok ülke, birçok uluslararası kuruluş tepki göstermekte gecikmedi: Ziya Ül Hak'ı kararından caydırmak için çeşitli yollarla kendisine başvuruldu. Bu arada Butto'nun avukatları, ölüm kararını temyiz ettiler. Temyiz Mahkemesi, üçe karşı dört oyla kararı onayladı. Tepkiler durmadı. Avukatlar yeniden yargılama istediler. Bu kez, Yüksek Mahkemenin sıç kanıtlarını ve savunmayı daha dikkatle gözden geçireceği umudunu taşı yordu herkes. Butto, öldürüleceğine kendisi de inanmamış olmalı ki, gizlice dışarı gönderdiği ünlü mektubuna, "Eğer öldürülecek olursam" başlığını atmıştı... 


İkinci kez yargılama sonunda, Pakistan Yüksek Mahkemesi beşe karşı iki oyla ölüm kararı verdi yeniden. 

Ziya Ul Hak, dünyada gelişen tepkilere karşı durumu kurtarmak niyetinde görünüyordu. Bu yüzden Butto'ya hapiste "itiraf" ederek, bağış dilemesi yolunda baskılar yapıyordu. O ise, hiç bir zaman bağış dilemeye gönül indirme- den, ölüm hücresinde günlerini tüketiyordu. 


1979 Nisan ayında bir sabah bütün 
ajanslar Butto'nun idam edildiğini haber veriyordu acı acı. Üçüncü Dünya ülkeleri bir dostunu yitirmenin üzüntüsünü yaşıyordu bu haberle. 


ASILAN BUTTO'NUN 
CESEDİ MİYDİ? 

Bu haberden bir süre sonra İngiltere" ye yerleşen Pakistan'ın eski valilerinden biri, bir açıklama yapıyordu ordan dünyaya: 


Zülfikar Ali Butto, yüklenen suçu kabul etmesi için bir subay tarafından işkence yapılırken ölmüş, bunun üzerine durumu kurtarmak isteyen Ziya Ül Hak, onun cesedini asarak, olaya "infaz" süsi vermişti... 


Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Butto olayının içyüzü bilinmekle birlikte, ayrıntılar şimdilik karanlıktadır. ama onun bu davayla ilgili şu sözleri, gün gibi ortasında durmaktadır tarihin: 


"İdam sehpasına çıkarılmak istenen ben değil; Pakistan halkının egemenliği ve güvenliğidir!" 

— BİTTİ — 


Nİ 


Milli takım aday kadrosu Kuşadası'nda 


vs! 


kampa girdi 


Kiraz, Hollanda 


futbolunu örnek almayı savunuyor 


© "Malta, geçen yıllara oranla futbolda hamle yapan bir ülke” 


©ilk gün antremana 
İsa ile Savas katılmadı. 


© Adaylar, Aydınspor ile özel bir karşılaşma yapacak 


ATİLLA ÖZİDEŞ 
İZMİR 'den bildiriyor 


28 Ekimde Malta'da 
Malta ile oynayacak olan 
A Milli Futbol takımımız, dün Kuşadası'nda kampa alındı. 16 kişi olarak belirlenen aday kadroda ilk gün Adana Demirspor'dan İsa kampa katılmadı. 


Dün saat 08.30'da ilk antremanını yapan adaylar, Futbol Federasyonundan gelecek olan programa göre, hazırlıklarını sürdürecek. 

Futbolda dünya çapında aşama yapmış ülkeleri örnek olarak al- 


JAA 


Fenerbahçe bir maçında 


mamız gerektiğini ifade eden Kiraz "Bu konuda en iyi örnek Hollanda' 
dır" dedi. 


Bu arada Aydınspor ile özel bir karşılaşma yapacak olan milli takımımızda başantrenör Sabri Kiraz, Malta maçıyla ilgili olarak şunları söyledi. 


"Malta, geçen yıllara oranla futbolda hamle yapan bir ülke... Bunu, daha önce İzmir'de yaptıgmi maçta da gösterdier. 


Malta, kendi sahasın- 


daki bu karşılaşmayı mutlaka kazanmak için çıkacaktır. Biz elimizden geldiği kadar iyi hazırlanacağız. Bugün ligin en iyi 16 futbolcusu aday kadroda bulunuyor, bu futbolcuların son form durumu odeğerlendirilerek, onları karşılaşma- ya, psikolojik olarak hazırlayacağız." 


Greenwoo 


söyledi 


ingiliz antrenör 


iddialı olduklarını 


E ki + 


SD LL 


d, gruplarında 


ingilizler, Dünya Kupasına Brezilya” yı favori gösteriyor 


F.Almanya 
Arjantin, 
Hollanda, ve 
İtalya nın kupayı kazanması uzak ihtimal 


İs 


Claudio tı. 


olarak görülüyor 


1978 Dünya Kupasına Brezilya'yı, 


Coutinho hazırlamış- 


N. Niş 

| @” Futbolumuzun bu durumunu 
sadece eğiticiye yüklemek, suçluların suçlu biri bulup davadan kaçmaları gibi bir 

«sonuç ortaya çıkarıyor” 


© "istanbul takımlarının başına yabancı antrenör 


> gelmesini özellikle istiyorum” 


Necdet Niş, Fenerbahçe'nin transfer yapmadığı 


Için bu duruma düştüğ 


© "Yabancı antrenörler gelsinler ki, Türk futbolu içindeki iflasını görsünler” 


BURSA (THA) 
Fenerbahçe'nin geçen sezon Teknik Direktörlüğünü yapan 
Necdet Niş Fenerbahçe'nin bugünkü duruma düşmesine transfer yapmamasının neden olduğunu ileri sürdü. 
Yöneticilerin kendilerini suçlayarak bu kadroyla daha iyi sonuç alınabileceğini söylediğini belirten Niş "Hiç transfer yapmadılar. Bu kadroyla daha iyi sonuç alınacağını iddia ettiler. 
Ben bu günlerin geleceğini biliyordum. Zaten 


ayrılış onedenlerimden biri de buydu" dedi 

Niş konuyla ilgili olarak özetle şunları söyledi 


“Fenerbahçe'nin şu andaki krizi olağandır Fenerbahçe'nin alışagelmiş bir transfer politikası vardır. Transfer politikası muhtelif çevrelerce tenkide uğramasına rağmen Fenerbahçe'nin her yıl transfer yapması şarttır, Takımın yenilenmesi açısından bu yıl da transfer yapılmasında yarar vardı. 

YABANCI 
ANTRENÖR YASAĞI 

"Bir zamanlar yabancı antrenörlerin buradan gitmesi konusunda mücadele veren bir kişi olmama rağmen şu 


=p 


Özyazıcı, Milli Takım aday 


anda tüm takımların başına yabancı antrenör gelmesini istiyorum. Özellikle İstanbul takımlarının başına yabancı antrenör gelmesini isterim ki artık bu defter iyice kapansın, gelsinler ve yabancı antrenörlerin de Türk futbolu içindeki iflasını görsünler. Artık futbolumuzu yöneten kişiler bir daha bu konuyu güncel hale getirmesinler. Türk futbolunda ekol yok. Her geçen gün çökme içinde. 

Avrupa'nında bize senelerce fark attığı ortada. Bunun nedenini sadece eğiticiye yüklemek gerçek sorumlularn ve Suçluların bir suçlu bulup davadan kaçmaları gibi bir sonuç çıkarıyor ortaya. 
Maalesef gerçek suçlular bu konudan çok uzak duruyorlar. Suçu sadece eğiticiye yüklemektedirler. Gerçek suçlular bizim gibi eğitici kadrosunu suçlu buldular. Bunun gölgesi altında kendileri diledikleri gibi yatıyorlar. 
Ama bu böyle devam etmeyecektir. Getirsinler, bugün Türk futbo- 


de yabancı antrenörlerin de bu potada rahatlıkla eridikleri görülecektir. Ve bu konu kapanmış olacaktır." 


ünü ileri 


istedi. 23 


bürosunda 


ya geçti. 
Şu and antrenörüni 


yetkililerin son olarak 


2-2 sona er 


ögün Madrit ‘te saklandı... 


Macarların ünlü 


kalecisi Zoltan 
Amerika ya sığındı 


Dünyaca ünlü Macar kalecisi, İspanya'da takimından ayrıldı ve Amerika'dan sığınma hakkı 


Cumhuriyetçi Partiden temsilci Don Ritter'in ni açıkladı. 
Toth İspanya'da Californialı biri ile ilişkiye 


geçmeden önce 6 gün Madrit'te bir otel odasında kaldı. Ve daha sonra işçi vizesi ile Amerika' 


re Avrupa'nın en iyi kalecilerinden... 
Siyasi ve mesleki' özgürlük için Amerikan 


karşılaşmasında oynamış ve bu karşılaşmada 


sürdü 


AMERİKA 


yaşındaki Zoltan Toth Amerika'da 


yaptığı basın toplantısında bu isteği- 


a bir Pennsylvania futbol takımının ün evinde kalan Toth, antrenöre gö- 


den sığınma hakkı isteyen Toth en geçen yaz yapılan Rusya-Macaristan 


mişti. 


Profesyonel Futbol Birliği yabancı antrenöre 


karşı çıktı 


kadrosunu beğendi... 


TRABZON (AA) 


Özyazıcı 


Avrupa Uluslar Kupasında Malta milli 


takımı ile karşılaşacak olan milli futbol aday kadrosunu 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Su- 
“milli takımın gençleştirilmesi 


takımımızın 


at Özyazıcı olumlu bir karardır "dedi, Türk futbolunun güncel 


çalışan antrenörlerin siinden kurtarılması gerektiğini belirten Özyazıcı lusal bir başarı göstermek için tek ekolün benimsenmesinin zorunlu olduğunu söyle- 


di. 


beğenen: 


"Belirlenecek 


bu konuda şunları söyledi: 


sonuçlar değerlendiril: meli ve Çıkış yolu için öneriler yapılmalı: dır. Bunlar uzun dönem için geçerlidir. Ki- sa dönemde ise ilk olarak takımlar gençleş- 


TRABZON (THA) 
Son günlerde yurt dışından yabancı antrenör getirilmesi konusunda futbol çevrelerince tartışmalar sürerken, Türkiye Profesyonel Futbol Birliği, yabancı antrenör getirilmesine karşı çıktı. 
Birliğin Genel Sekreteri Orhan Çobanoğlu "Yabancı antrenörler reklam için kullanılan aktörlerdir " dedi. 
Çobanoğlu, 


Fener- 


tirilmelidir. Yürüyen şöhretlerin yerini 5 
başarılar için Oo koşan gençler almalıdır. Son açıklanan bahçe, Beşiktaş ve Gala- milli takım günün koşullarında z‘ E futbolda u- | 9 rinda bana gòre tasaray'ın, başarısızlıkla 


çok olumludur. Bu isimlerden bir iskelet oluşturulur ve ilerde bazı ta Irsa belki başarı sağlanabilir. 


rına kılıf aramak için yabancı antrenör istediklerini belirtti. 


eler yapi- 


WN 


İNGİLTERE 

İspanya'da yapılacak olan 1982 Dünya Kupası tahminleri şimdiden 

apılmaya başlandı. 
ngiliz kamuoyu 1982'de yapılacak olan Kupaya en yakın aday olarak Brezilya'yı gösteriyor. Şampiyonluk ye Arjantin'e bire altı, Ispanya, Hollanda, İtalya ve Batı Almanya'ya sekizde bir, İniltere'ye ondörtte bir, 
Poe kırkta bir şans tanıyorlar. 

İngiltere 4. grup'ta Macaristan, İsviçre, Romanya ve Norveç ile karşılaşacak. 

İngiliz Antrenörü Ron Greenwood bu takımlar için "önemsizdir" diyor. 
İngiltere'nin önde gideceğini ve diğer takımları kesinlikle yenilgiye uğratacağını belirten Greenwood ihtiyatlı olacaklarını hatta ihtiyattan da ileri olacak biçimde oynayacaklarını belirtti. 

London Telegraph futbol yazarı Donald Saunders ise Romanya'nın İngiltere'ye sert bir şekilde karşı koyacağını belirtiyor. 


MÜTEAHHİTLER 
KAYBEDİNCE... 


Tesisler 
Dairesinde çalışanların oyun oynaması yasaklandı 


Hürrem Solaklar, 
Fazıl Özok ve 
Tesisler Dairesi 
Başkanı 

Devriş Aslan görevden alınıyor 


ANKARA 

Acaâiplikler(!) ülkesidir, ülkemiz... Futbolculara kafamız bozulduğu zaman, şu yağ kıtlığında paket paket yağ atmışızdır üzerlerine, çorap atmışızdır, hatta, dolma kalem, radyo, saat... atmışızdır. 

Sonra da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Futbol Federasyonu kanalıyla, sahalara atılan bu yabancı maddeleri, hatıra diye toplayıp, müzesine koymuştur.. 

Şimdi bu acaipliklere bir yenisi eklendi. 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde çalışan bazı personelin, ihale alan müteahhitlerle (o kahvehanelerde kağıt, tavla, bezik.. gibi 


oyunlar oynamasını yasakladı" 
Yasaklama kararına 


gerekçe olarak, müteahhitlerin, oyunlarda sürekli olarak, kaybetmeleri gösteriliyor. 

Bu yasağı gerçekleştirebilmek için, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yetkilileri küçük çapta denetleme timleri kurarak, personeli izlemeye başladı. Hatta Tesisler Dairesinde çalışan personelle bu ilişkileri dahada geliştirebilmek için, Futbol Federasyonundan boşalan Genel Müdürlük binası içinde bulunan kata, Tesisler Dairesinin taşınması sağlandı. 

Ayrıca, yasaklama kararna uymayan personelin, görevlerinden. ahnacağı da belirtiliyor. 

Bu araaa, Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Hüseyin Avni Sağesen ile, Gençlik ve Spor Bakanlığı müsteşarı Nuri Kılci ve müsteşar yardımcısı Yusuf Çevik'in yaptığı toplanlı sonunda, Bisiklet ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Hürrem Solaklar ile, Okçuluk Federasyonu Başkanı Fazıl Özok ve Tesisler Dairesi Başkan Derviş Aslan'ın görevden alın maları yolunda karar a lındı. 
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m İİ RR RENEE 


(Baştarafı 1. sayfada) 


“YETERİNCE 
ANLATAMADIK" 
Soru: Sayın Ünal, parnizin seçimlerde aldığı »nucu nasıl değerlendiriorsunuz, CHP'nin başasızlığının nedenleri nerdir? 

Ünal: Aslında ben seim sandığına CHP'ye 
:mpati duyanların büük ölçüde gitmediği göişinde ısrar ediyorum. 
eçim sonuçları bunu isteriyor. AP'nin oyrında önemli bir artia olmamıştır. Seçim »nucunu değiştiren oy, CHP'li seçmenlerin ındık başına gitmeme- 
'ri nedeniyle, CHP oyırındaki düşmedir. 

CHP oylarındaki düş- 
1e günlük yaşantının sııntısından ileri gelmekədir. Bu sıkıntıların kayağı kesinlikle bu iktiar değildir. Bu içinde ulunduğumuz sıkıntırın, yoklukların, kuyıkların nedeni geçmiş 
IC iktidarlarının yanş politikasından kayaklanmaktadır. Ama biim eksikliğimiz, bir ölüde bunu yeterince hal- a anlatamamış olduğuruz anlaşılıyor. Yani bu- un suçlusu biz değiliz. 
'ğer varsa bir sıkıntı, ıçlu geçmiş iktidarlarır. 

Bu konuyu yeterince nlatamayışımız CHP'ye, emokratik sol felsefeye üvenen insanların Oy ermesini engellemiştir. 
aşka bir partiye vermiş Imaları ihtimalini görrüyorum. AP oylarında- i çok az artış 77'deki üskün AP oylarından ile- i geliyor. 1977'de AP' lerde küskün bir duum vardı. AP'li vatanda- ın bir bölümü sandığa itmedi. Şimdi onlar git- i, cüzi bir artış oldu AP ıylarında. 

Ben bugünkü seçim onuçlarının gelecekteki 
JHP oyları yönünden hiç sir zaman bir baz, bir krier olarak düşünülmemesi azım geldiğini vurguluorum. Eğer bizim oylaımız eksilirken AP tırnanış yapsa idi,o zaman ol oylardan sağa bir ge- 
:iş şeklinde değerlendirnek mümkündü. Öyle bir lurum yok. 

"MECLİSTE YETERLİ ÇOĞUNLUĞUMUZ 
YOKTU" 

Soru: Sayın Ünal, so- 


19.00 HABERLER 


19,05 ÇOCUK OYUNLARINDAN SEÇMELER: 


Keloğlanın öyküleri oynanacak. 


19.30 EVIÇ FASLI 
20.00 FAHIR AKSOY: 


Ressam, yazar ve eleştirmen Fahir Aksoy'un Foça'ya yerleştikten sonra özel yaşamı anlatı- 


lyor. 


20.30 HABERLER 
21.20 SAZ ESERLERI: 


Yusuf Paşa'nın Nevres Peşrevi 


21.25 KÖKLER: 


Zenci yazar Aleks Hailey'in bu eseri, Amerikan zenci tarihini, ilkel Afrika'dan Amerika'nın güneyine, zencilerin yıllar boyu süren kölelikleriiç savaşı, kölelikten özgürlüğe geçişlerini anlatıyor. Dizi, 12 bölümden oluşuyor. 


22.15 AVRUPA ULUSLARARASI KUPA 


ni, 


MAÇ ÖZETLERİ ` 


21.35 HABER PROGRAM 


23.35 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış, Program ve Kısa Haberler 
Türküler, Şarkılar ve 
Oyun Havaları 
Günaydın 
HABERLER 
Sabahtan Sabaha 
Halk Müziğine Gönül Verenler 
Arkası Yarın (1) 
Okul Radyosu 
Öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 
14.32 Türküler ve Oyun 


TRT 2 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 10.30 Yaşayan Ekonomi 
10.50 Türküler Geçidi 
11.30 Örneklerle Türk Edebiyatı 

13.00 HABERLER 
13.30 Olayların İçinden 14.00 Birike, Birike 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 09,00Türkçe Haberler 
10.00 Keman Soloları 
11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler 13.00 Konser Saati 
15.00 Günün Konseri 


05.05 


06.02 
07.30 
07.40 
09.02 


10.01 


11.05 
12.10 


Aydınlık| 


BAYAŞ Basın-Yayın) 


A.Ş. adına|sahibi'vel 
Genel Yönetmenil 


TELEVİZYON 


runları geçmiş iktidarlardan devraldığınızı yeterince anlatamamanız yüzünden, CHP sempatizanı seçmenin sandığa gitme diğini söylediniz. Seçmenin sandığa gitmemesin- de acaba CHP ağırlıklı hükümetin 21 aydır izlediği siyasetlerin ve icraatının etkisi yok mu? 

Ünal: Efendim, devraldığımız ekonomik, çarpık düzen ve yapı, bunu kısa zamanda düzeltmeye yetmedi. Sayısal üstünlüğümüz yoktu Mecliste. 
Ciddi önlem yasa değişiklikleriyle olur. Yasa değişikliği yapacak gücümüz yoktu Mecliste. 

Bugün vatandaşın şikayet ettiği konulardan bir tanesi, örneğin fiyat kontrol eksikliği. Bizim iç ve dış ticareti düzenleme yasa tasarımız var. 
Meclislerden Oo geçiremedik. Geçiremediğimiz için karaborsacıların, istifçilerin oyunu sürdü. 

"ANARŞİ 
KONUSUNDA 
HÜKÜMET BAŞARILI 
OLDU" 

Anarşi konusunda ise aslında Türkiye'de çok önemli adımlar atıldığını, her iki dönemdeki anarşik olayların boyutlarının çok farklı olduğunu söylemek istiyorum. MC döneminde anarşik olayların niteliği toplu olaylar niteliğindeydi. Eğitim müesseselerinde eğitimi engelleyici olaylar ağırlık kazanıyordu. 

Şimdi de anarşik olaylar evet var, belki ölüm olayları, yaralama olayları arttı ama vur-kaç biçiminde... Herkesin yanına bir jandarma bir polis koyamayacağımıza göre,vur-kaç olayları demek ki sürebilir. Bu yüzden yanlış bir değerlendirme yapmak haksızlık olur. CHP anarşi yönünden ciddi adımlar atmıştır, benim kanaatime gö- 


re.. 

'MUHASEBE KONUSU 
PARTİ İÇİ BİR 
SORUNDUR" 


Soru: Kendine sol diyen bazı grupların CHP teşkilatı ile işbirliği içinde olduğu ya da teşkilat tarafından müsamaha gördüğü illerde, CHP oylarındaki düşüş daha fazla. Bu, seçmenin CHP'ye güvensizlik duyduğu şeklinde yorumlanabilir mi sizce? 


Havaları - 
16.05 Okul Radyosu 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
20.12 Oyun Havaları 
20.15 Tarla Dönüşü 
21.02 Radyo Tiyatrosu 
22.22 Hafif Müzik 


23.00 HABERLER 

23.10 Türküler Geçidi 
00.40 Küçük Konser 
01.00 Program ve Kapanış 


16.00 Şarkılar 


16.20 Arkası Yarın 
Halk Müziğine Gönü! Verenler 


16.40 


17.30 
19.00 


Küçük Konser 
HABERLER 

20.45 Yuvarlak Masa 
22.45 Türküler 

23.30 HABERLER 

23.55 Program ve Kapanış 


17.00 Türkçe Haberler 


17.03 İngilizce Haberler 19.00 Bir Konser 

22.00 Türkçe Haberler 
22.03 İngilizce Haberler 23.00 Perşembe Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


“Sorunların... 


Ünal: İstanbul dışındaki iller hakkında yorum yapma yetkisini kendimde görmüyorum. İstanbul'da böyle bir şey olmamıştır. 

Soru: Seçimdeki başarısızlıkta teşkilatın payı var mı? 

Unal; İstanbul örgütü olarak biz, Türkiye'de daima partinin ilerici çizgisinde mücadele etmiş bir örgütüz. Böylesi geçici kötü sonuçlar bizim çalışma şevkimizi eksiltmez, artırır. Biz çalışmalarımızı bugünden hızlandıracağız ve demokratik sol felsefeye inanan kitleleriş tekrar CHP'ye oy verir hale getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. 


Soru: Sayın Ünal, 


CHP bundan sonra nasıl bir yol izlemeli, sizce nasıl bir muhasebe yapma- 
Lı? 

Ünal: Bu konu parti içi bir sorundur. Eleştirilerimizi, eğer varsa, parti içinde tartışacagız. Yetkili kurullarımız karar verecek. 

Soru: İleride bir olağanüstü kurultay ihtima- li gözüküyor mu? 

Unal: Bu konuda şimdiden bir şey söylenemez. 

Soru: CHP şimdi seçmene karşı bir özeleştiri yapma durumunda değil mi sizce? 

Ünal: Bu konuda ben bir yorum yapmak istemiyorum şimdi. Bu parti içi bir sorundur, aile içi bir sorundur 


“CHP üç vaad... 


© (Baştarafı 1. sayfada) enkaz bıraktıysa da Ece- 


vit, vadettiklerinin üçte 


birini bile yerine getirmedi. 
"ECEVİT KÖYLÜYÜ 
UNUTTU" 


İstanbul'a bağlı Kartal ilçesinin Orhanlı köyünden, biri AP'li diğeri CHP'li iki köylüyle konuşuyoruz. Önce CHP'li küçük çiftçi Halil Kaya anlatıyor: 

“Ecevit her şeyimizdi. 
Köylüler umutla ona bel bağladı. Ama sonuçta 
CHP iktidar olunca, 
Ecevit de köylüyü unutuverdi. Karşı taraf çok kurnaz. AP'den söz ediyorum. Ecevit iktidar avantajını (o kullanamadı. 
Bol vaadlerde bulundu. 
Fakat, yerine hiç bir şey gelmedi. Anarşinin önüne geçilmedi. Vatandaşın can güvenliğini sağlayamadı. Bölücülüğün önüne geçemedi. MHP'nin üzerine gidemedi. Yetmez mi bunlar?” 

Daha sonra sözü'ay- 


nı köyden AP'li Hüseyin Altınkaya alıyor. ' "Aslında AP'li olmama rağmen, biz de CHP' 
nin bir şeyler yapacağına inanmıştık. Ama, ortada yararlı pek bir şey gözükmedi. Kuyruklar daha uzadı. Yoklar listesi kabardı. Anarşi hortladı. 
Vatandaşın umudu söndü. Bence CHP bundan dolayı kaybetti." 
MHP'NIN VE 
ANARŞİNİN ÜZERİNE .YÜRÜMEYEN BİR 
CHP KAYBEDER 


Yukarıdaki sözleri ise yine koyu bir CHP'li Abbas Özyol söylüyor. Manavlık yapan Abbas Özyol, bu konuda şunları söyledi. 

“Gecekondu semtin- de oturuyorum. Sanki iktidarda CHP değil de 
MHP var. Ne can güvenliğimiz var, ne de gele ceğimizin garantisi. Her defasında evimizi başımıza yıkmaya kalkarlar. Sonra polisten bir düzine sopa yer halk. 


“CHP, Demirel'in... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Kenan Durukan, sosyal-- 


demokrat sendikalar adına yaptığı açıklamada, ara rejim ve ara hükümetlere karşı olduklarını belirterek şöyle devam etti: 

"Halk 14 Ekimde kesin tercihini koymuştur ve Ecevit ve iktidarına 'hayır' demiştir. Yine halk bu seçimde Demirel'in iktidara gelmesini istemiştir. Bu durumda tek formül, Demirel'in kuracağı bir hükümettir. 
Bu da gereklidir. 

"CHP'nin, Demire! 
in MHP ve MSP'siz kuracağı bir azınlık hükümetine, koşulsuz olarak destek göstermesi zorunludur. Ben şahsen Demirel' 
in kuracağı böyle bir hükümeti desteklerim. Demirel her şekilde Başbakan olmalıdır." 

MEHMET YAZAR 

Türkiye Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar da ara seçimlerin sonucunun Türk toplumunun rejime inancını taze bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyerek, "'Parlamento o aritmetiğindeki değişikliğin sonucu olarak,serbest piyasa düzenini benimseyen daha güçlü bir iktidarın çıkarak ülkeye yön vereceği- ne inanıyorum" dedi. 

İZMİR İL 
BAŞKANLARI 

AP. CHP, MSP, MHP 
İzmir İl Bas kanları da konuya ilişkin görüşlerini THA muhabirine açıkladılar. AP ve MHP il başkanları,bunalımdan çıkış 


için ülkeyi erken seçime götürecek bir hükümet önerirlerken, MSP İl Başkanı erken seçime karşı çıktı ve 1981'e kadar AP-CHP işbirliği ile kurulacak bir hükümet veya bir milli koalisyon hükümeti önerdi. 

CHP İl Başkanı Sedat Akman ise seçim hükümetini çare olarak görmediklerini açıklayarak, hükümeti AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in kurması gerektiğini söyledi. 

SENDİKALARIN 

GÖRÜŞLERİ 

MISK Genel Başkanı ömer Farık Akıncı da konuya ilişkin açıklamasında, ister AP Genel Başkanının oluşturacağı bir koalisyon hükümeti veya dışarıdan desteklenecek bir AP azınlık hükümeti, ister tarafsız bir parlamenterin başkanlığında kurulacak bir milli koalisyonun, önceki hükümetten daha yararlı olacağı görüşünü savunarak, "Yine de erken seçim daha hayırlı olacaktir" dedi. 


Petrol-İş Sendikası 
Başkanı Cevdet Selvi, Hava-İş Sendikası Başkanı İbrahim Öztürk ve DYF- 
İş İstanbul Şube Başkanı Zafer Boyar ise öncelikle bir ara rejime karşı olduklarını belirttiler. 


DİSK Yönetim Kurulu ise seçimlerden sonra ortaya çıkan durumu tartışmak üzere 7 Kasımda olağanüstü toplantıya çağırıldı. 


Birmühendis Aydınlık gazetesi okuduğu için vuruldu 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Dün gece saat 22.30" 
da Okmeydanı Sondurak ta Nesim Ovadya İzrail isimli bir mühendis cebin- de Aydınlık gazetesi olduğu gerekçesiyle silahlı kişiler tarafından kurşunlandı. 


Nesim Ovadya İzrail' 
in önünü kesen silahlı ki- 


şiler neden Aydınlık Gazetesini okuduğunu sordular. Ovadya İzrail'in direnmesi sonucu saldırganlar silahlarını ateşlediler. Sırtından bir ve bacaklarından da iki kurşun yarası alan devrimci hastaneye kaldırıldı. 

Saldırganların muhtemelen Dev-Sol'cu olabileceği bildirildi. 


Yüksek Sağlık Şurası toplandı 


ANKARA (THA) 
Yüksek Sağlık Şurası, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın başkanlığında toplandı. 
Gündeminde ş Asistanlhk Tüzüğü, bazı hekimlerin dosyalarının incelenmesi gibi konular olan Yüksek Sağlık Şurası toplantısında bir açış konuşması yapan Sağlık ve 


Adres: Nuruosmaniye Cad, 3/37 CağaloğluİSTANBUL 
Tel: 26 5244 — 22 49 54 

İdare Tel: 26 5437 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 


Sosyal Yardım Bakanı 
Mete Tan, Tam Gün Yasasının, ülkemiz halkının sağlığı için çıkartılan en tutarlı yasalardan birisi olduğunu savundu. 

Tan, Türkiye'de ilaç hammaddesi üreten fabrikalar kurulmadıkça, ilaç sıkıntısının ve ilaç fiyatlarının artışının önlenemeyeceğini söyledi. 


BOROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, KonakjTel: 13 10 90 
— 25 25 54 [] ADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı Kat: 3: No:16! Tel: 103 42 O TRABZON: Cumhuriyet Mah. | 


lemek demektir. 


Sovyetler'e 


ceğini planlıyor. 


N 


Akıldaneler 
(Baştarafı 1. sayfada) koymak onu tehlikeli bir maceraya sürük- 


Ancak bunalım amacında olanların yageni bir gerçek var. O da CHP'nin taanı ve kitlesiyle ayağını Türkiye toprağına basmasıdır. Ülkemizin buhrana sürüklenmesine aklı başında hiç bir CHPli- nin evet diyeceğini sanmıyoruz. Ecevit'in istifadan sonra yaptığı açıklamada görüldüğü gibi CHP buhran yaratmak taraftarı değildir. Umarız CHP buhranı hafifletici ve çözüm arayıcı bir tutum alır. 

Biz yeniden CHP'nin akıl hocalarına dönelim. Kimdir bunlar? Kıbrıs'ta şovenizm ve fetihçilik peşinde koşan Anaya- sa profesörü danışmanlar. Akşamları E-Cevit'in yemeklerine katılan yorum ve NV tahlil ustası olduğu iddia edilen yazar- 
\ lar. Bugüne kadar bu çevre CHP içinde N baş tacı edildi. Bakanların en çok danış- 
\ tıkları, bu çevreler oldu. Bir dedikleri iki 


Bu çevrelerin en önemli özelliklerin- den birisi de CHP'ye destek olur ve bu sayede iktidarın bütün nimetlerinden yararlanırken, devrimciliği de dillerinden düşürmemesidir. Bunlara göre CHP emekçi iktidarı değildir, başarısızlıklarına bu nedenle gözyummak gerekir. Aynı çevre "solcu" olduğunu da söylemektedir. 
“Solculukları"' da Sovyetler'e teslimiyet ve sahte solu korumaktan ibarettir. CHP' nin başına bunca derdi açan dengeci ve teslimiyetçi siyasetlerin en kararlı savunucuları bu çevrelerdir. 
tedimiyetçilikle, 
"buhran siyasetini savunan fikirler birbirini tamamlamaktadır. Buhran, kargaşalık demektir. Rusya'da, kargaşalık içinde bir Türkiye arzu ediyor, bu sayede ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşabile- 


CHP, kulağı. Rusya'daki bu akıl hocalarından kurtulmazsa başı daha çok derde girecektir. Şu anda yapılması gereken başarısızlığa neden olan hatalı siyasetleri gözden geçirmek, bugüne kadar partinin kanını emen keneleri temizlemek ve bu kenelerin partiye yapışmasına neden olan akıl hocalarından kurtulmanın yollarını bulmaktır. 


bugün 


Feyzioğlu erken seçim önerdi 


ANKARA (THA) 


Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, basına yaptığı bir açıklamada, 
“Şu anda erken seçim memleket için bir çıkış yolu olabilir" dedi. 

CGP Başkanlık Divanının iki günden beri toplantıda olduğunu belirten Feyzioğlu, 14 Ekim seçim sonuçları ile ortaya çıkan son siyasal durumu değerlendirdiklerini, partinin seçimlerden oy Oranını artırarak çıktığını söyledi. 


Erken seçimin CGP' açısından da yararlı ola- 


var: 


SEÇİM SONRASI 


Yüz gerçek, deney dağarcığımızı zenginleştirdi. Bunların arasında çok önemli bir tanesi 


Halkın, artik fütursuzca burnundan kıl al- 


cağı görüşünü savunan Feyzioğlu , sözlerini şöyle tamamladı: 


"Erken seçime karşı değiliz. Şu anda erken seçim memleket için bir çıkış yolu olabilir. CGP de bundan zararlı çıkmaz, daha çok milletvekili getirir." 

TÜRKEŞ'İN SÖZLERİ 


Alpaslan Türkeş ise dün verdiği demeçte, AP' nin kuracağı bir hükümeti dışarıdan destekleyeceklerini tekrarlayarak, solcu olmayan öteki partilerin ve bağımsızların da aynı tutumu almalarını istedi. 


icten geldigi gibi 
NİMET ARZIK 


dırmayan iktidarları bir anda alaşağı etmesi. 
Bu toplum bundan böyle, çileli tepesinde, mermerden bir anıt gibi iktidar taşımayacak. 
Bilesiniz şakşakçılar, çıkarcılar, dalkavuklar, yöneticileri yanıltmayın. 

Gazetede, yengin kumandanlar gibi seçim sonucu haritasında, gözlerimiz oynuyor. 

Konya gibi bir iki il dışında, öyle oy patlaması, sandık çatlaması yok, Hatta bu kadar başarılı Balıkesir'de bile 'AP'nin oy sayısı düşmüş azıcık. 

Ama AP seçmenini sandık başına getirmesini bilmiş,CHP getirememiş. 

üşünüyorum da şu sonuca varasım geliyor; Acep mükerrer oy alevare dalaveresi, daha çok CHP için mi işledi 77 seçiminde? yanıtı siz verin sevgili okurlarım. 

Daha geleceğimiz, hiç bir yöneticimizin kafasında, tamtamına resimlenmedi. Bayram sonrasını beklememiz gerek, nazik kaderimizin nemenem renklerle bezeneceğini kavramak için. 

Dostlar dostları, sokak başlarında gırtlaklıyor karşılıklı yorumlaşmak için. 

çevreleri ile konuşmamdan, şimdilik şunu çıkardım. Mayına basmış gibi, bu şimdilik 

sözcüğünün üstüne tek ayakla basıp konuşalım. 

1.Bizleri, yeni bir» MC koalisyonuna sürükleyecek neden yoktur. 

2. Dışardan desteklenen azınlık hükümeti mi? Sayın Demirel'in bu konuda eski demeçlerini biliyorsunuz... 

Bir de kıvanç duydukları bir nokta: 

MHP, AP'nin tabanından hiç mi hiç kemirememiş.Biz kemireceğiniz dememiştik ki. 

Bu satırlar yazılırken seçimin sonuçlanmaandan sonra bir hayli saat aktı. İlginç olan insanların düşüncelerindeki yeni yeni oluşmalar. 

AP'lilerin bazıları şöyle konuşmaya başladılar: 

—Evet.. amacımız hükümet kurmak değil amma, . .halkın bize karşı büyük teveccühünü de görmemezlikten gelemeyiz... Halk bizi bu kadar isterse, bu büyük sevginin baskısı elbette davranışımızda bizi bağlar. 

He ya.. .sevgili, insanlara neler yaptırmaz. 
Baskanıza zavallı Mecnun'a baksanıza zavallı Ferhat'a, hele ısrar, bize çiğ tavuk bile yedirir. 
Israr üzere sarhoş oluruz, ısrar üzere sevmediğimiz kızla evleniriz. Israr üzere iktidar oluruz, gönlümüz hiç mi ama hiç mi çekmeden. 
Yarına sevgili okurlarım. 


YURTDIŞI BÜROLARI 
ALMANYA j| FRANSA 
Burgstr, 78 95 Ruedela 
6 Frankfurt Jonguiere, 
/M 60 | 75017 Paris 


188 rue 
Josaphat, 


BELÇİKA 


MHP ti hökümet istenmiyor 


(Baştarafı 1. sayfada) MSP'nin ise bir erken seçimden önce, AP' 
nin hükümet kurmasın- dan yana olduğu öğrenildi. 
ÇöÖZÜMSUZLUĞU 
ARTIRAN 
ÖNERİLER 


Öte yandan CHP çevrelerinde ilginç formüller de öne sürülüyor. Bir kesim, hükümet kurma sırasının şimdi AP'de olduğunu, AP'nin MSP ve 
MHP'nin desteğinde bir hükümet kurması gerektiğini öne sürüyorlar. 
Bu görüşe göre, AP'nin 
MHP ve MSP ile hükümet kurması yıpranmasını sağlayacak. CHP, kendisine yeniden toparlanma imkanı verecek böyle bir formüle karşı çıkmamalı aksine yolunu açmalı. 


CHP'li çevrelerin bir kesimi ise CHP'nin ne olursa olsun hükümetten gitmemesi görüşünde. Bu kesim, bir CHP-MSP ya da CHP-MSP-Bağımsızlar koalisyonu için girişimlerde bulunulmasını savunuyor 

Ancak geçmişte denenen ve sorunları daha da ağırlaştıran bu formüller bugünkü bunalımı daha da derinleştirici nitelikte görülüyor. 
Çözümsüzlüğü daha da artıracak olan yeni bir 
MC ya da CHP-MSP koalisyonu gibi önerilerin, siyasi çevrelerde rağbet bulması beklenmiyor. 


"REJİM VE DEVLET 
BUHRANI SONA 
ERDİ" 


Dün toplanan AP Genel İdare Kurulunun bildirisinde, "Rejim ve devlet buhranı sona erdi. 
Şimdi gündemde hükümet meselesi var" denil- di. Bildiride, Sıkıyönetim övülerek, CHP'nin Doğu ve Güneydoğuda eli kanlı çetelerin bölge halkına çektirdiği acıların cevabını aldığı da kaydedildi. 

Dört saat süren AP 
Genel İdare Kurulundan sonra yayınlanan bildiride şu görüşlere yer verildi: 

"14 Ekim seçimleriyle büyük bir rejim bunalımı da sona ermiştir. 

"Milletimizin seçimlerde açıklıkla ortaya koyduğu kesin yargısı ve tavrı şudur: 

"CHP'nin Doğu ve 
Güneydoğu bölgemizde silinmiş olması son derece manidardır. CHP, bu bölge halkına eli kanlı çetelerin eliyle çektirdiği çile ve acıların. cevabını almıştır. 

"Hür ekonomik düzenimizin üzerindeki derin kuşkuları dağıtmış, her zamandan çok muhtaç bulunduğumuz güven duygusunu iade etmiştir" 

Seçimlerin güvenlik içinde geçmesinin devletin varlığını hissettirmesiyle mümkün olabildiği belirtilen bildiride daha sonra şöyle dendi: 

"Sıkıyönetim bölgelerinde Sıkıyönetim idaresinin, bunun dışında da Türk Silahlı Kuvvetleri- nin gösterdiği büyük hassasiyet her türlü takdirin üstünde olmuştur. 

"Rejim ve devlet buhranı ortadan kalktıktan sonra şimdi siyaset gündeminde sadece bir hükümet meselesi vardır. 

"AP Genel İdare Ku- 


rulu, 14 Ekim akşamı ortaya çıkan millet iradesi doğrultusunda, bu iradeyi temsil etme mevkiinde olan parlamento- da, demokratik kurallarla, milletimizin genel arzusunu oyanstan bir hükümetin kurulabileceği inancındadır." 


AP'YE YAĞAN 
TELGRAFLAR 


Seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle AP Genel Merkezine Türkiye'nin dört bir köşesinden kutlama telgrafları yağıyor. Gelen telgrafların önemli bir kısmının aynı zamanda siyasi mesajlar içerdiği dikkati çekti. 

Bu arada mesajlarda 
AP'nin tek başına iktidar olması talebinin dile getirildiği , MHP ve 
MSP ile birlikte kurulacak bir hükümete karşı çıkıldığı öğrenildi. 

Bu tepkiler karşısında AP yönetimi, genel olarak bir nabız yoklamasına gerek duydu ve partinin önde gelen yöneticileri belli alanlarda durumu araştırmakla görevlendirildi. 

AP yönetiminin, birçok çevrede bir AP-CHP hükümeti için eğilim olduğunu belirlediği, ancak böyle bir çözümün 

erken seçim koşuluyla kabul edilebileceği görüşüne vardığı bildiriliyor. 


CHP TARTIŞIYOR 


CHP'liler ise bir yandan uğranılan büyük yenilgiye sorumlu ararken, bir yandan da bundan sonra izlenecek yolu tartışıyorlar. 

CHP Genel Yönetim 
Kurulunun dün sabah toplanacağı bildirilmişken, bütün parti yöneticileri sabah erkenden Genel Merkezi terk ettiler. 
Yapılan açıklamada ise toplantının bugüne ertelendiği bildirildi. Bu arada CHP yöneticilerinin Ankara'da açıklanmayan bir yerde biraraya gelerek durumu değerlendirdikleri öğrenildi. 

CHP'de hakim eğilimin ne pahasına olursa olsun, hükümet dışında kalma olduğu bildirildi. CHP'de, alnan bu seçim sonuçları ışığında MSP'yle de olsa hükümeti kurmanın partiyi daha da yıpratacağı gö- 

e “rüşü güçleniyor. 

Bunalımın çözümsüzlük noktasına varması halinde ise, AP'yi dışarıdan desteklemeyi öneren bir görüşün de pârti içinde taraftar topladığı bildirildi. 

MSP'NİN HEDEFİ AP 


MSP ise şu anda, bir erken seçime karşı çıkıyor. Erken seçimden önce AP'nin hükümet kurması gerektiğini belirten MSP yetkilileri, böylece AP'nin de belli kayıplara uğrayacağını ve MSP' 
nin güçleneceğini hesaplıyorlar. 

MHP de, AP'nin kuracağı bir hükümeti içeri- den ya da dışarıdan destekleyebileceği gibi, er ken seçim için oy da verebileceğini belirtiyor. 

Öte yandan Türkiş 
İcra Kurulu da, Genel Başkan İbrahim Denizcier başkanlığında toplanarak bir durum değerlendirmesi yaptı. 


Erbakan: 


(Baştarafı 1. sayfada) göre, şimdi hiç bir baha- ne bulmadan ve kaçacak yer aramadan bu imtihana girmesi şarttır" dedi. 
Erbakan "Kaçamazsın, arkandayız, o kovalarız" şeklinde konuştu. 

Derhal erken seçime ve ara hükümetlere karşı çıktığını açıklayan Erbakan, "Derhal erken seçime hayır diyorsunuz? 
Bu daha sonra bir erken seçimi destekleyebileceiniz anlamına gelit mi?" 
şeklindeki bir soruya da şu cevabı verdi: "Önce Demirel gelmeli. Önce onu kantarla tartmalıyız. 
Ondan sonra, bir yıl sonra erken seçim olabilir." 

MSP'nin hükümet formülleri konusundaki görüşünü etraflı olarak daha 


sonra belirleyeceğini a-. 


çıklayan Erbakan, bu konuda cuma günü il başkanlarının, cumartesi günü de Genel İdareKuruhı- nun toplanarak durum tahlili yapacağını belirtti, 

Daha sonra soruları cevaplandıran Erbakan, bir soru üzerine bir ihti- 


ISVEÇ 
Gürgün, 
Duvgrand S/A, 
1 tr. 17236 


HOLLANDA 


Bildstr. 53, 
Utrecht 


Demirel... 


„malin AP-MSP koalisyonu, diğerinin da AP'nin dışarıdan desteklenmesi olabileceğini söyledi. Erbakan, CHP-MSP ihtimalini ise alaycı bir ifadeyle karşıladı. 

Erbakan "Bazılatı durumun karamsar ve çözümsüz şolduğunu söylüyor, Katılıyor musunuz?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Karamsarlığa katılmıyorum, durum tam tersine temelde hayırlı ve faydalıdır." 

Erbakan, basın toplantısının sonunda, "Ah, ah.. Şu millet MSP'nin eline 4 sene bir geçse, Allah Allah tadına doyum olmaz" dedi. 


Erbakan, iktidara gelirlerse (o güreşçilerimizin dünya şampiyonu olacağı ve 4 sene sonra seçim yapılırsa MSP'nin 
300 milletvekili çıkartacağı gibi iddialarda da bulundu. 


KAYIP — İETT mi kaybettim. Geçersizdir. | Cemile FETİN 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 

1 yıllık 1800 TL 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 


Seçim sonuçları üzerine (1) Halkın verdiği sınav 


(Baştarafı 1. sayfada) selen Rusya'nın zorbalık güçleri bu mevzilere yerleşmeye başlamıştır. Gerçekleri ters yüz etmeyi meslek edinenler ne derlerse desinler, CHP tarafından şımartılan sahte solun zorbalığından halk "elaman" demekteydi. Oylar işte bunu dile getirmektedir. Son seçimin sonuçları, yalnız 


si olmakla kalmıyor. Halk ,aynı zamanda ara rejimin pususuna yatanlara da diyeceğini söylemiş, ara rejim planlarını suya düşürmüştür. İktidarı belirleyen bir genel seçim olmadığı halde, kitlelerin bu seçimlere, genel seçimden daha büyük önem vermesi ve görülmemiş bir oranda sandık başına koşması, ara rejim heveslilerine verilen kesin bir cevaptır. Halk, bu cevabını oylarını AP'de yoğunlaştırarak vermiştir. 
12 Mart'ın panzehiri olarak CHP'yi seçen halk, 
ara rejimin panzehirini AP'de görmüştür. Ara rejimi en iyi kendisinin önleyebileceğini söyleyen CHP inandırıcı olamamıştır. 

Seçim sonuçları, boykot çağrısı yapanlara belki de son uyarıdır. Sonuçlar göstermiştir ki, 1946. yılından beri eğer boykot edilemeyecek bir seçim varsa, o da bu seçimdir. Genel bir seçim olmadığı halde ve bunca teröre rağmen, sandık başına gidenlerin oranı yüzde 76'dır. 
Halkın, içine sindirerek oy verecek bir parti bulmakta güçlük çektiğini herkes kabul etmektedir, Ama halk boykotcuların ve ara rejim heveslilerinin inadına seçime katılmıştır, parlamentoyu ve seçimleri savunmanın bugün özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu çok iyi tespit etmiştir. Seçim sonuçları, ezelden beri bulutların üzerinde dolaşan, emekçi kitlelere sırt çevirmiş olan boykotculara indirilmiş bir şamardır. Umalım ki bu şamar onların aklını bir parça yerine getirmeye hizmet etmiş olsun. 

Türkiye, halkı, ne zamandan beri zorbalık güçlerinden birine sığınmaya zorlanıyor. Ya MHP'nin cinayetlerine hedef olmamak için Rusya'nın -kışkırttığı sahte sola sığınacaksın veya sahte solun zorbalığından kurtulmak için - Türkeş'in komandolarından imdat isteyeceksin! 
Türkiye halkı, oylarıyla "Kırk katıra da kırk satıra da hayır" demektedir. İki terör odağının çabaları iflas etmiş, oylarda kutuplaşma yönünde bir gelişme olmamıştır. Bütün baskılara, kanlı teröre ve siyasi gerginliğe rağmen, halk terörün kaynağı olan kutuplara karşı birliği, barışı ve özgürlüğü savunan üçüncü bir kutbun arayışı içindedir. 

Seçim sonuçları, ülkemiz halkının bir şeye saplanıp kalmadığını, tutucu olmadığını, hayata canlı olarak baktığını gösteriyor. Halkın, dünyayı böyle hareketli ve değişebilir görmesi, kanımızca paha biçilmez bir değer taşımaktadır. İki yıl içindeki bu büyük değişiklik, halkın olayları çok yaratıcı bir şekilde gözlediğini, önyargılar içinde boğulup kalmadığını ve yeni çıkış yolları bulma yeteneğini ortaya koymuştur. 

Seçim sonuçları, CHP'yi sahte sola, AP'yi MHP'ye muhtaç eden ve bu terör odaklarına yarayan denge durumuna son verme eğilimini de yansıtıyor. CHF ve AP halkın bu talebini anlamalıdır. iç 

Her zaman olduğu gibi, seçimlerden yenik çıkanların saflarından “Bizim halk adam olmaz" yakınmaları şimdiden yükselmeye başlamıştır. Oysa Türkiye halkı, 1973 yılından be- 
‘ri girdiği her seçim sınavında olumlu yönelişler göstermiştir. 


##* 


Değerli okuyucular, seçim sonuçlarını tahlil etmeye önümüzdeki günlerde devam edeceğim. Görüşlerinizi, eleştirilerinizi ve sorularınızı gazetemizin Ankara adresine göndererek yardımcı olmanızı diliyorum . 


ABD... 


sahte solun zorbalığına karşı bir protesto ifade- . 


(Baştarafı 1. sayfada) 


faizli ve uzun vadeli krediler verilmesini öngörmekte idi. Tasarının yeni biçimine göre, Türkiye ABD'den 50 mil yon dolara kadar 10 yıl 


süreyle ödemesiz, 10 yıldan sonra 20 yıl ödeme mühletli düşük faizli kredi alabilecek. 

Temsilciler Meclisin- de 147'ye. 256 oyla onaylanan tasarı Senatoya gönderildi. 


Sanayi ithalatı... 


(Baştarafı 1. saytada) 


de verilen 64,1 milyon dolarlık tahsis- belgesi- nin 30,2 milyon do- 


ları özel kesim, 33,9 milyon doları da kamu kesimi tarafından yapılacak sanayi ürünü ithalatına olanak tanıyacak. 


Demirel: görevin... . 


(Baştarafı 1. sayfada) şeklinde konuştu. 


AP Genel Başkanı,Ge- 


-nel İdare Kurulu toplantısından önce odasında çeşitli illerden gelen partililerin tebriklerini kabul etti. Bir gazetecinin,Ecevit'in, "Başkanlık : görevini tekrar kabul etmeyeceği, bu görevin Demirel' e verilmesinin uygun o olacağı"şeklindeki sözleriyle ilgili sorusuna, AP lideri şu cevabı verdi: 

"Hiç bir şey söyleyemem, bu lafların altında birçok siyasi manevra var, Manevra yapıyorlar. 
Bu, istemem yan cebime koy) demektir. Görevin kime verileceği sayın Ecevit'i nive alakadar ediyor onu anlayamadım Ecevit yine görevini karıştırıyor." Demirel,bundan sonraki hükümet kurma çalışmaları ile ilgili ola: rak da "Bundan sonra olacaklar meşru yollarla, kendi kaideleri içinde olur. Hükümet ilk defa kuruluyor değil, Meclis- 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 


lerin ışıdir, yeni hükümet çıkarma" şeklinde konuştu. 

AP Lideri, CHP'nin İş Bankasını ele geçirerek, Türkiye'nin en büyük mali kuruluşlarından birini kendi emri altına al. 
mak çabası içinde olduğunu belirterek, "İş Bankasını CHP'nin gelir kaynağı haline getirmek faciadır" dedi. 


AP Genel Başkanı, bu arada i larla ilgili tutumunu da eleştirerek, 16 Hazirandan itibaren yapılan atamaların gayrı meşru olduğunu ileri sürdü, 


Demirel, AP Genel İdare Kurulu toplantısını açarken de "'Milletimizin yüceliği dünyanın gözünü kamaştırdı. Milletimizin kararı hayırlı uğurlu olsun, rejimin kaidelerine uymayanlar gitmiştir, rejim dışı hükümet. yerini rejime uygun hükümete bırakacaktır" dedi. 
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MİG'ler 


> 


—Zırıldayıp durma orda, Kevok batsın, nedem ben onu! 

—Sen batasın Memdız, Memet efendi batsın! Batasın da ağıtını ben söyliyem, yasını ben tutam. Görgüsüz berduş! 
Seni Kevok'un teline, bastığı yere kurban etmişim. Çerçi, Osmanlı tabiyatlı Memet efendi! Seni Beye, Hacer Hanımın gölgesine kurban etmişim. Aha Kevok gitti, yüzünü görmek bize haram olmuştur, yüzünü görmek kıyamete kalmıştır. Eskiden hep sebep sorardın. Şimdi cıncığa boncuğa taptığın için her şeyden vazgelmişsin, Beni içeriye al da yere batırdığın Kevok'un durumunu anlatam sana. 
Sebebi söyliyem... Söyliyem de adam diye gezme bu dünyada. Yıkıl git bir yana yıkll git de, pisliğin bize bulaşmıya! 

Araratlı afalladı. 

Memdız kendilerini gözleyen Atraratlı- 
'ya bakınca hışımlandı. Zin'i saçından tutup ağzını, gözünü tokatlayıp yüzünü .kanla sıvadı. Zin'in avazı kırılmadı, kapanan kapıya tükürdü. Araratlıya dönüp, 

—Aha ben kapısına tükürmüşüm. Akşam oldu mu siz de tükürün! Tabiyatına tükürmek denk düşer. 

Kadınlar kolundan çekip eve götürdüler, Ağzını, yüzünü yıkadılar. 

Mızo geldi, azarladı, 

—Yaptığını beğenmiş misin? 

—Beğenmişim. Durmadan sebep sorardı. Sebep şimdi herkese ayan beyandır. 
Sakalı boklu, kavat Osmanlı hileyle altın- dan avradını çekip almıştır. Eski Memdız bunun hesabını sorardı, sormazsa yaşamazdı. Paşayı kayalığa varmadan gebertip, Kevok'u kapar gelirdi. 

Mızo cevap vermedi. Kalkıp Memdiz' ın dama geçti. 

Memdız yüzünü yıkmış yalnız oturur- 


sarayı bomba 


İşte Afgan hükümetinin dağıttığı bir afiş. Davud Han'ın sarayına yapılan baskını gösteren resmin altında Nisan Devrimi yazıyor. 


SEYİT ALP'n romanı 


du. Mindere çöktü, ortadaki tabakadan 


a 


lyor 


desenler: sevinç alean 


cıgara sardı. Bakışını şurda burda gezdir- di. Dikkatini oyaladı. 

Neden sonra, 

—Bacını fena etmişsin, dedi. 

—Ne yapaydım? Edep, erkan unutup beni rezil, rüsva etmiştir. 

—Ama haklıdır. ` 

—Niye haklıdır, Kevok gitmişse ben ne edem? * Ši 

—Memdız, bacın sebebi açıklamaya gelmiştir. Dün gece Kevok durumu bütün Araratlıya duyurmuştur. 

—Ne söylemiş? 

—Neden senle evlenmediğini... 

Memdız canlandı. Gözünün çırası parladı. Her şeyiyle ardından koşturduğu sebep Mızo'nun ağzındaydı. Dizleri üstüne oturup, 

—Anlatasın Mızo dedi. 

Mızo anlattı. Memdız hayret kaldı, Özü kırudu, utanca battı. Ne edeceğini bilemedi. 

—Bey de Ararata dönmeye niyetlidir, Memdız. 

—E de ben şimdi ne edem Mizo! 
Doğru yolu biliyorsan sen söyle! Aklım karanlıkta kalmıştır. Bu akılla hiç bir şey yapılmaz. Mal hırsım Kevok'u Paşanın servetine okaptırdığımı sandığımdandı. 
Meğer, sebep bin be:bat olup çok derin- 


deymiş. Şimdi sebep önümde hazır du- 


rur. Yine de şaşırmışım, nasıl davranacağımı bilemem. Bey de gidecekse inadı ne yapam! Eskiden inat biriktirirdim. 
Öcümü almaya başka yol bilmezdim. Hacer Hanımı bir avuç kahveye harcadığım bundandı. Lo ben falcı mıyım ki sebep bulaydım! Ardında az mı dolandım sebe- bin, az mı çektim? Namusumu paklamaya gece, gündüz deli olurdum da, kimsenin umurunda olmazdı. Ne etimse çarem kısır kalmıştır. Sonunda bu yolu seç- 


———— 
Aha ben kapısına tükürmüşüm. Akşam oldu mu siz de tükürün 


mişim. Kevok götürülmüş müdür? 


zundan bastırıp oturttu. 


Bey avratlarıyla huzuru bozulur. Zararın herkese dokunur Memdız. 


Bir üçüncü dünya ülkesinin diplomatı anlatıyor: 

— Ben Türkiye'yi çok severim. Türkiye" den bir gazeteci geldiğini öğrenince inanm çok sevindim. Bakın, Kabil'de gazetecilik kadar zor bir meslek yok! Çöpçü olun da gazeteci olmayın... Haber yok, bilgi yok, ama rivayet çok... ? 

Diplomat dostumuz mükemmel ingilizce konuşuyor. 3 yıldır Kabil'de görev başında. 

—'Da Saur Enkelab' (Nisan Devrimi) dedikleri, bal gibi askeri bir darbedir, diye sözlerini sürdürüyor. Ve Taraki'nin iktidarı ele geçirmesinin 'Marksizme aykırı olduğunu' anlatıyor: 

— Marksizmi biz de az çok biliriz. Hangi kitap yazmıştır böyle devrimi. Hangi ülkede böyle devrim olmuştur. Bu adamlar (Afgan yöneticilerini kastediyor) ordu içinde güçlü bir cunta kurup, sarayı bombardıman ettiler ve 10 saatte hükümeti ele geçirdiler 


Halksız devrim olur mu? 


Halk mı isyan etti? Hayır. Parti uzun süreli bir çalışma sonucunda mı iktidarı ele geçirdi? Asla! Zaten 27 Nisan'dan önce bütün PDPA (Afganistan Demokratik Halk Partisi-İktidar Partisi) topu topu 2 bin kişiy- di. (Afganistan'ın bütün nufusu 19 milyon) 

Devrim dediğin, 1789'da Fransa'da oldu. 
Bu yılın başında İran'da oldu. Rusya'da oldu, Çin'de oldu... Devrim deyince ben ilk önce halka bakarım. Halkın bizzat kendisi yaşlısı ile genci ile, kadını ile çocuğu ile harekete katılırsa işte ben, ona o zaman devrim derim. Yoksa bu Taraki'nin yaptığı gibi uçaklarla sarayı topa tut, sonra da iktidarı ele geçir... Bunun adına devrim değil resmen darbe denir. 

Diplomat A.K. konuştukça açılıyor, açıldıkça konuşuyor. Darbenin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor, isimler veriyor. Yöneticile- 


—Götürülmüştür. 
Memdız kalkacak oldu, Mızo omu- 
—Kocalı avradı ne edesinldedi. 


—Paşayla hesaplaşmam gerekir. 
—Paşayı öldürürsen Kevok dul kalır, 


DEVAM EDECEK 


rin eğilimlerini tanıtıyor. Adeta ayaklı bir gazete... 

Sonra da kendi ülkesindeki durumu sergiliyor: 

— Bakın benim bütün meselem kendi ülkemdeki durum. Çünkü bizim memlekette de bunlar gibi bir grup var. Adanmıların aklı fikri orduda. Bir avuç aydın, halkı bir kenara koymuş, bir-iki generali kafa-kola alırsam, yarın Başbakan olurum hayali ile yaşıyor. 
Bu görüşler çok tehlikeli öyle değil mi Türk kardeşim? diyor. 

Bizim diplomatın Türkiye hakkında da bilgisi var: 

— Fransız "Le Monde" gazetesinde okumuştum. Ankara'da da böyle bir akım var mış. Şimdi ne yapıyorlar acaba? A fganistan' da olanlar onların aklını başına getirmedi mi? 

TKP'nin "Yurtsever Subaylar' adı altında ordu içinde cuntalar kurma girişimini anlatıyorum. Hemen sözümü kesip: 

— Evet evet, bizimkilerde de aynı tutum var. Eskiden Amerikancılık moda idi, şimdi Rusçuluk çıktı. Ama bunun nedeni açık: Halka dayanmayan mutlaka yabancı bir güce dayanacak. 


Alman Kulübü 


Tatil günleri Kabil'deki diplomatların çoğu Alman Kulubünde. Burası Kabil'in önemli bir istihbarat merkezi. Diplomat kılığındaki casuslar esas faaliyetlerini burada yürütüyor. 
Yabancı misyonlarda çalışanlar aileleri ile perşembe öğleden sonra ve cuma günlerini burada geçiriyorlar. Alman Kulubünde tenis kortları ve küçük bir futbol sahası var. Kulubün üyeleri'ya spor karşılaşmalarını izliyor, ya da üçlü-dörtlü gruplar halinde sohbet ediyorlar. 


Safronçuk ve Bekof 


Bak şu adam var ya, Rus elçiliğinde 4 
Sekreter. Ama KGB'nin Afganistan'daki şefidir 

— Adı nedir? 

— Vassili Safronçuk! 

— Daha önce nerede imiş? 

— New York'ta Birleşmiş Milletlerde Rus heyetinde görev yapmış. Sonra da Gana Büyükelçiliğinde çalışmış. 

—Peki Afganistan'daki faaliyetleri ne? 

— Bu adam uzun süre Taraki'yi bir koalisyon hükümeti kurulması için ikna etmeye çalıştı, Planına göre, Doğu Berlin'deki Perçamcıları da getirecek. Hatta bazı ılımlı Müslüman liderleri de safına çekerek, geniş cepheli bir hükümet kuracak. Ama olmadı, Taraki hep reddetti. 

Safronçuk, 'Bunalımlı bölgelerin adamı' olarak tanınıyor. Görüştüğümüz bir çok diplomat, Safronçuk'u bir çok kez 'Halk' Sara yında gördüğünü söyledi. KGB şefinin Devlet: Başkanının yanında 'Danışman' sıfatı ile gö rev yaptığını söyleyen diplomatlar da va 

KGB'nin sadece Kabil'de 60 casusu olduğunu öğrendik. Bunların bir kısmı diplomat, diğerleri ise danışman kimliğinde görevlerini yerine getiriyor. KGB'lilerin büyük çoğunluğu Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan dan gelmiş. Bakanlıklarda kendilerini belli etmeden (Lisan ve fizik bakımından) çalışıyorlar 

Afganistan Tarım Bakanlığında 'Makina teknisyeni" sıfatı ile çalışan Süleyman Bekof da KGB'nin Kabil'deki ikinci adamı. Azerbaycan doğumlu olan Bekof, Farsça, Patancave Türkçe konuşuyor. 


Kim kazanacak 


Futbol sahası Alman Kulubünün en ilgi çeken köşesi, Ruslar iki takımla katılıyor tumuvalara Hafta içinde antreman bile yapıyorlar. Şimdiye kadar hiç yenilmemişler © — Başka hangi takımlar var? 

— Almanların da iki takımı var. Sonra İn gilizlerle, BM de bir takım kurdu. Arap ülkeleri de karma bir takım çıkarıyor. 

— Peki Afgan takımı yok mu? 

— Yok. 

Kuslar futbolda herkesi yeniyormuş. Adamlar bu işi milli prestij meselesi yapmışlar Ama Afganistan'da süren savaş, hiç de futbola benzemiyor. Afgan gerillaları Rusları fena hırpalıyor... 


YARIN: -—————————- 


Bir Rus danışmanı ile ayaküstü sohbeti 


sasana <> ve 


HAKIMS-CLEANING AKHM.XWMYMCTKA 


27 Nisan’ dan 
sonra Kabil vitrinleri 


Taraki'nin kanlı darbesinden sonra başkent 
Kabil'de iki 
“önemli” 
değişiklik oldu. 
Birçok yere kırmızı panolar asıldı ve bazı esnaf vitrinlerini 
Rusça yazılarla donattı. 


omutanlar anlatıyor 


ş Cemaat-i Islami'nın bölge komutanları savaş cepheleri ile ilgili olarak bilgi veriyorlar. 


Cemaat-i İslami” nin lideri Rabbani” nin Türkiye” ye çağrısı: 


"Moskova" 


ya karşı hep 


birlikte mücadele edelim" 


Tekrar içeri girip görüşmemizi sürdürüyoruz 

— Biraz evvel Sovyetlerin Hint Okyanusuna inme stratejisinden söz etmişliniz. Bu konudaki görüşlerinizi biraz daha açıklar mısınız? 

— Evet. Bu meselenin özü Patanistan ve Belucistan meselesidir. KGB ajans Pinfuski, anılarını derleyen bir kitapta Moskova'nın bölgedeki stratejisini açığa vurdu. Rus casusları bugünden Hindistan ve Pakistan'da büyük faaliyete giriştiler, Afganistan'da zaten cirit atıyorlar. Özellikle Belucistan'da 'ayrılıkçı' tezlerin propagandasını yapan gazeteler dergiler çıkarıyorlar. Bizim aramıza da adam sızdırmak amacındalar. 

Cemaat-i İslami'nin ABD konusundaki tutumunu soruyoruz 


— Biz Washington'un Afganistan konusundaki tutumunu pek anlayamıyoruz. Açık bir tutumları yok, Arada sırada 'Insan haklarından' filan söz ediyorlar. Bizim ülkemiz- de on binlerce insan öldürülüyor. Ama Washington'un sesi sedası çıkmıyor, diye açık lyor Rabbani, Ardından da kendi tahlilini şöyle dile getiriyor 

ABD ile Rusya arasında 'Gizli bir anlaş ma' olduğunu öne sürüyor. 


— Amerika'nın Sesi Radyosunu dinledi gimizde çok şeyler duyuyoruz. Ama bu sözden öteye gitmiyor 


Burhaneddin Rabbani uzun süre Kahire" nin El Ahzar Üniversitesinde çalışmalar yapmış. Afganistan'daki mücadelenin Sovyet stratejisi içindeki yerini de tespit etmiş. 
Bunun üzerine Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak görüşlerini öğrenmek istiyoruz Rabbani, bölgenin önemini belirttikten sonra "Burada iki süper devlet şiddetli olu rak birbirlerine giriyorlar. Her ikisi de böl geye hakim olmak istiyor. Ama Müslüman 


halkların birliği ve mücadelesi sayesinde in- 


şallah Filistin davası zaferle sonuçlanacak. 
Gerek Afganistan'da bizim zafer kazanmamız, gerekse Orta Doğu'da Filistinlilerin za- 


fer kazanması Rusya açısından büyük bir darbe olacak?" şeklinde açıklıyor görüşlerini. 

Rabbani ile yaptığımız görüşmenin sonunda kendisine şöyle bir soru yönelttik: 

Gazetemiz aracılığı ile Türkiye halkına iletmek istediğiniz b* mesaj var mı? 

—Afganistan ve T? .ye aynı güçlükler içinde olan iki müslüman ülkedir. Bizim bilgilerimize göre, Sovyetler Birliği sizin ülkenizde de büyük bir tehlike olarak gelişiyor, ülkenizin iç işlerine karışıyor. Bizim görüşümüze göre Rusların baskısı ve tehditi altında olsun olmasın bütün milletler, Moskova'nın saldırıları karşısında sessiz durmamaldırlar. Hep beraber mücadele etmeliyiz. 
Halklarla birlikte, özellikle müslüman halklarla birlikte mücadele edelim.Türkiye halkının bizim cihadımızı desteklediğine eminim. Bu dayanışmayı  güçlendirelim. Siz bir basın mensubu olarak iki ülke arasında, iki halk arasında, işbirliğini gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye'deki bütün müslüman kardeşlerimize selamlarımızı götürün... 

Rabbani ellerimizi sıkarak ve "Selamünaleyküm" ile uğurluyor bizi. 

Cemaat-i İslami'nin lideri Rabbani ile Taraki devrildikten sonra bir kez daha görüşlük, Rabbani'nin yardımcısı Ahmet Şah' ın bize çevirmen olarak yardımcı olduğu bu görüşmede daha çok Amin-Taraki çelişmelerini inceledik. Ancak, Cemaat-i T lami yetkilileri bu çelişmelere pek önem vermiyorlar. "Ha Taraki, Ha Amin, Bunların ikisi de Rusçu kafirlerdir. Bizim mücadelemiz zafere varana kadar sürecek. 
Duyduk ki Amin, Müslümanlara af ilan etmiş. Silahları bırakmamızı istermiş, Biz ancak halkın isteği ile silahlarımızı bırakıriz. Başkasının emri üzerine değil" şeklinde açıkladılar tutumlarını 


YARIN: —————————- 


Cemaat-i islami” nin İran Temsilcisi anlatıyor 


